şey, mevcut sömürü düzeninin ve kendi egemenliklerinin istikrarının bozulmasıdır. 
Onlar, sadece kendi çıkarlarının tehlikeye düşmesi anlamında "amarşi"den sözediyorlar. Onlar için, halk kitleleri, yapılan haksızlıklara, eşitsizliğe, sömürüye, pahalılığa, vb. karşı çıkmaya, düzene karşı çıkmaya başladıklarında "anarşi" başlamış demektir! İşçiler, köylüler, memurlar, öğretmenler, gençler düzeni eleştirmeye, ve bu anlamda siyasetle uğraşmaya başladıklarında, bütün büyük çıkar çevreleri ve uşakları “anarşi var” yaygarasını koparmaya başlıyorlar. 

"Anarşiyi önlemekten" kastedilen şu "yaygın şiddet eylemlerinin durdurularak can güvenliğinin sağlanması" ise o halde neden faşist cinayet şebekeleri değil de demokratik örgütler kapatılıyor? Maksat "halkın can güvenliğini sağlamak "sa, faşist cinayet çetelerini durdursunlar, köpeklerini halkın üstüne salmasınlar, yeter. Neden bunu yapacaklarına ilerici dergileri, demokratik hakları yasaklıyorlar? Maraş'ta, Sivas'ta, Elazığ'da, halkın can güvenliğini yok edenler, halkı katledenler kim? Miting ve yürüyüş yapan öğrenciler, grev yapan işçiler mi? O halde neden bunlar yasaklanıyor? Halkın demokratik hakları yasaklanarak "demokratik hak ve özgürlükler" korunabilir mi? 

Egemen sınıfların “anarşinin önlenmesi" dedikleri şey, halkın can güvenliğinin ve demokratik haklarının sağlanması değil, demokratik haklarının yokedilmesidir. 

Bugün hangi siyaset yasaklanıyor? Bu yasak kimlere uygulanıyor? 

Bugün, egemen sınıfların bütün temsilcilerine hiçbir yasak yoktur. Sabancılar, Koçlar, tüm seçkin işadamlarımız her türlü demokratik hak ve özgürlüklerini kullanabiliyorlar. 15 gün önceden izin almadan, toplantılar paneller düzenleyebiliyor, gazetelerde, televizyonlarda demeçlerini yayınlatabiliyor, başbakanla birlikte toplantılar düzenliyorlar. Ama demokratik örgüt yöneticileri kendi aralarında toplantı düzenleyemiyorlar. İşçiler ve öğrenciler forum yapamıyorlar. 

Yasaklanılan şey, halkm siyasetle uğraşmasıdır. İsteniliyorki, sadece bir avuç seçkin siyasetle uğraşsın. Demekki yasaklanılan şey, sömürülmeye karşı çıkma siyasetidir. Halkı sömürme, ezme siyaseti ise serbesttir. 

Peki ama, bir toplumda sömürünün en katmerlisi varsa, $ömürüye karşı çıkma siyaseti nasıl ortadan kaldırılabilir? Bunun, halka zulmetmekten başka bir yolu var mıdır? Sınıflar mücadelesini ortadan kaldırmak istiyorsanız, sınıfları ortadan kaldırmalısınız. Sömürüye karşı mücadeleyi ortadan kaldırmak istiyorsanız, sömürüyü yoketmelisiniz. 

Zira, sınırsız bir zenginlik ve sefahat içinde yaşayanlarla acımasız bir sefalet ve sömürü altında kahredilenlerin yanyana yaşadığı bir toplumda, siz yasaklasanız bile, sömürüden ve sefa- 


letten kurtulma mücadelesini ortadan kaldıramazsınız. Zulmet- P 


mekle, zulme karşı mücadeleyi yokedemezsiniz. Sömürü varsa, ona karşı mücadele de olacaktır. Zulüm varsa, ona karşı mücadele de hem de en kutsal bir hak olarak daima varolacaktır. 

Yasaklar, sadece bir mücadelenin üzerini örter... 

O halde yasaklayın, dergileri, dernekleri, hakları... Sömürü ve zulme karşı mücadeleyi, faşizme karşı direnmeyi, halkın en yüce haklarını savunmayı; eşitliği, özgürlüğü istemeyi yasaklaym. Ve artırın sömürüyü, artırım eşitsizlik ve haksızlıkları, zıkkımlanın binlerce işçinin alınterinin karşılığını bir gecede Boğazlarda... Bir dansözün göbeğine yapıştırın Memed'in, Hasan'ın, Recep'in bir yıllık nafakasını... Ve zulmünüzü artırın artırabildiğiniz kadar... Hiç kimsenin gıkı çıkmasın diye... 


AMA UNUTMAYIN HİÇ, BU YAPTIĞINIZ EN BÜYÜK İSYAN KIŞKIRTICILIĞIDIR! 


> 


i 


ste ya u 


SIKIYÖNETİMİN 


SİDDET EYLEMLERİ 


Türkiye emekçileri bir sıkıyönetim daha yaşamaya başladılar. 26 Aralık'ta 13 ilde ilan edilen sıkıyönetim bütün baskıcı uygulamalarıyla emekçi halklarımızın üzerine bir kabus gibi iniyor. Sıkıyönetim gösteri, toplantı ve yürüyüş yasaklamalarıyla, dernek kapatmalarıyla, grev yasaklamalarıyla, vur emirleriyle devrimci halk güçlerinin karşısına 


dikiliyor. Şimdi bütün Türkiy: 


e "yaygın şiddet eylemlerinin kökünü kazımak" için ilan 


edilen sıkıyönetimin yaygın şiddet eylemlerine tanık oluyor. 


MARAŞ KATLİAMI GEREKÇE 
GÖSTERİLEREK İLAN EDİLEN 
SIKIYÖNETİM MARAŞ 
KATLİAMI PROTESTOLARINI 
YASAKLADI 


Maraş katliamı gerekçe gösterilerek ilan edilen sıkıyönetim, bu faşist kitle katliamını protesto eden her türlü gösteri ve toplantıyı yasaklamaya ve önlemeye çalıştı. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan protestolarda yüzlerde demokrat, yurtsever, devrimd, sıkıyönetim tarafından, sanki Maraş katliamını yapanlar bu insanlarmış gibi, gözaltına alındı, onlarcası ise tutuklandı. 
Bir takım “"demokratlar"'ımız ve hatta "sosya Est”lerimiz sıkıyönetimin faşistlere karşı kullamilmasını önere ve bekleyedursun, sıkıyönetim Maraş katliamının üstünden daha çok kısa bir zaman geçmişken, bu uygulamasıyla gerçekte hedef olarak karşısına anti-faşist devrimci halk 


güçlerini aldığını kanıtlamıştır. 

SINIRLI DEMOKRATİK 
HAKLAR TÜMDEN O 
YOKEDİLIİYOR 

© Siyaset "herkese" gz 
Sıkıyönetim ilan edilir edilmez önetim komutanlarınm yaptıkları ilk iş, türlü gösteri ve yürüyüşü, kapalı ve açık yerlerde yapılacak 


forum, seminer, panel ve toplantıları yasaklamak oldu. Antık, bu tür faaliyetler 15 gün önceden sıkıyönetim komutanlığına başvurularak izin alındığı taktirde yapılabilecek, Ayrıca her türden afiş, pankart, bildiri ve y a eylemi yasaklaridı. Dağıtılan bir bildiriyi yanında taşr mak bile "suç" olarak ilan edildi. 

Bundan böyle örneğin herhangi sir demokratik kuruluşun üyeleri ülkemizdeki siyasal gelişmele- 


sorunu gibi) 
toplumsal gerçekliklere ilişkin görüşlerini ka- - 


yonun sonuçlarına) ya da (işsi 


» Müoyuna açıklayamayacak, bu konulan tartış- 

© mak için kendi aralarında toplantı yapamaya- 

- ocaklar, herhangi bir uygulama karşısında tavırlarını belirtmek için gösteri düzenleyemeyecekler. 
Yani işçilere, köylülere, gençlere, yurtsever mühendislere siyaset yapmak yasak. Oysa tekelci sermayedarlarımız bu konuda sınırsız özgürlüğe sahipler. Sıkıyönetim, örneğin Ticaret ve Sanayi Odalarının toplantılarına, bu gibi örgütlerin yöneticilerinin basın açıklamalarına, İktisadi Kalkınma Vakfı gibi tekellere hizmet eden "bilimsel araştırma" kuruluşlarının faaliyetlerine hiç karışmıyor. 


Dolayısıyla siyaset sadece emekçi halk kitleleri- ne ve onun çıkarlarının savunucularına ve onun yandaşlarına yasaklanıyor. Bütün bu uygulama lalarla halkımızın son derece kısıtlı olan her tür lü düşünce ve ifade özgürlüğü tümden ortadan kaldırılıyor. 


© Gazetelere, dergilere, çeşitli yayın or-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FABRİKALARDA, 
ATÖLYELERDE DİRENİŞ VE 


PROTESTOLAR 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 


Onbinlerce, yüzbinlerce işçi, faşistlerin katliamlarını protesto etmek için 5 Ocak saat 11.00'de şalterleri indirdiler, makinaları durdurdular. Bu 
5 dakikalık "sessizlik" bile oligarşiye ve köpeklerinin yüreğine korku salıyordu. Onbinlerce, yüzbinlerce, milyonlarca sıkılı yumruk, hınçla, öfkeyle sıkılı yumruk ve onbinlerce, yüzbinlerce hançereden yükselen "bizi teslim alamayacaksınız” sloganları faşistlerin yüzüne bir şamar gibi parladı. 


İşçiler bütün gün boyunca eylemlerini yükseltti- 


ler. İstanbul'da yüzlerce fabrikada, İzmit'te, Adana'da işçilerin gür sesi ortalığı inletti. 


l 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ganlarına ve basın mensuplarına baskı uygulanıyor. 


Halkın Kurtuluşu, Devrimci Halkın Yolu gibi haftalık dergiler resmen yasaklandı. Devrimci Yol dergisinin herhangi bir resmi açıklama yapmaksızın matbaalara yazı gönderilerek baskısı yasaklanmıştır. Ayrıca gerek İstanbul'da, gerek Ankara'da devrimci yayın organlarını dağıtan dağıtım şirketleri arandı. 


Sıkıyönetim basın mensuplarına da baskı uyguluyor. Hatta Ankara Sıkıyönetim Komutanı yayınladığı bildiriyi emrettiği saatte okumayı ihmal eden TRT Haber Dairesi Başkanını ve iki TV muhabirini gözaltına almıştır. 


Bütün bu uygulamalar sikıyönetimin ne kadar ilerici, yurtsever, devrimci basın organı varsa bunları susturmayı amaçladığını kanıtlamaktadır. 


© Kitapevleri basılıyor, çeşitli yayınlar toplatılıyor: 


Sıkıyönetimle birlikte polisler sık sık kitapevlerini basıp devrimci yayın organlarını toplar ol dular. Ankara'da devrimci yayın organlarını satan kitapevlerinin bulunduğu Zafer Çarşısı basildi, didik didik arandı. Bazı kitapçılar, Devrimci Yol yayınları satıyor gerekçesiyle çeşitli baskılara maruz kaldılar, Onbinlerce liralık kitaba yasa dışı bir biçimde ci konuldu. Bu arada pasajda bulunan herkes bir süre alıkonuldu ve yine kitapevleri sahipleri göz altına alındılar. 


© Dernekler Kapatılıyor: 


Sıkıyönetim ilk elde sözümona dernekleri hemen kapatmadı ama fiilen işlemez hale getirdi. 
İlk önce “Genel Kurul", "Yönetim Kurulu" ve "Onur Kurulu" toplantıları haricindeki ve genel merkez binası dışındaki tüm faaliyetler durdurulup izne bağlandı. Ardından "'mali ve idari denetim" derken anti-faşist, ilerici, devrimci halk güçlerinin örgütlendiği derneklerin kapatılmasına yöneliniyor. Örneğin ul YDGD ve şubeleri faaliyetten menedildi. Adana'da bir Halk Odası ve bir Kültür Derneği kapatıldı. Yine, Kars'ta bütün dernekler kapatıldı. Bunun gibi, çeşiti sıkıyönetim bölgelerinde, bütün faşist derneklerin ve faşist cinayet ve terör örgütleri- nin kılına bile dokunulmazken, devrimci ve yurtsever birçok dernek faaliyetten menedilmiş ya da kapatılmıştır. Böylece "özgürlükçü" sıkı yönetim, zaten son derece kısıtlı olan örgütlenme hakkını, mevcut dernekleri kapatarak ve yeni demek kurulmasını izne bağlayarak, tümden ortadan kaldırıyor. 


© Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, vb., 


nişan, sünnet ve aile toplantıları yasaklanmıyor(!): 


Bu arada sıkıyönetim komutanları yayınladıkla- n bildirilerde Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu, Okvi Aile Birliklerinin faaliyetlerinin ve nişan, düğün, sünnet, ev gezmesi toplantılarının yasak olmadığını açıkladılar! Yine, ilk bildirilerde yasaklanan derek ve kuruluş toplantıları oldukça geniş kapsamlı tutulduğun- dan birtakım aksaklıklara neden olduğu için, 


Bu arada yeraltı maden işçileri de Çayırhan'da, Aşkale'de, Çeltek'te 5 dakikalık saygı duruşuna katıldılar, 


BÜTÜN ÖĞRENİM 
KURUMLARINDA MARAŞ 
KATLİAMI LANETLENDİ 
SIKIYÖNETİM PROTESTO 
EDİLDİ 


DİSK'in 5 Ocak'ta Kahraman Maraş'ta ölenler için ilan edilen dakikalık saygı duruşuna paralel olarak bütün okullarda, liselerde, üniversitelerde yaygın gösteriler ve toplantılar yapıldı. 
Kars'tan İstanbul'a, Adana'dan Ankara'ya hemen hemen yurdun her tarafındaki liselerde ve ortaokullarda sabahtan itibaren toplantılar düzenlendi. Bu toplantılarda faşistlerin Kahraman Maraş'taki alçakça katliamı üzerine konuşmalar-tartışmalar yapıldı. Bu arada "Maraş olayları ile ilgili olarak ilan edildiği" açıklanan sıkıyönetim jandarmalarıyla, polisleriyle Maraş'taki katamı lanetleyen öğrencilerin, öğretmenlerin 


bazı komutanlıklar ayrı bir bildiri yayınlayarak spor kuruluşlarının faaliyetlerinin serbest oldugunu açıkladılar. Hiçbir izne gerek kalmadan ve yasaklamaya uğramaksızın gençlerimiz evlenebilecek, çocuklarımız sünnet olabilecek ve konu komşu birbirimize aile ziyaretlerinde bulunabileceğiz. 


GREVLER YASAKLANIYOR 


Kars sıkıyönetim komutanı yayınladığı bir bildiri ile grevleri de yasakladı. 


TÜSİAD gibi tekelci sermaye örgütleri bu uygulamayı alkışlayarak, bu konuda da "eşgüdüm" ün sağlanmasını talep etti. TÜSİAD başkanı Feyyaz Berker, (Siyasetle uğraşarak!) bu konuda şu öneride bulundu |şu direktifi verdi! |: “Siyasi rejimi değiştirmek, yıkmak amaçlarına yönelik grevlere izin verilemez. Türkiye'de böyle grevler yapılmıştır. Demokrasi içinde herkes birleşiyorsa, siyasi rejimi yıkmaya yönelik grev şeklini kimsenin tasvip etmemesi gerekir... Bazı alanlarda gerekirse, grevlerin bir süre durdurulması kaçınılmazdır. Sıkıyönetimin, memleket ekonomisine zararlı gördüğü noktalarda grevleri durdurma yetkisi vardır." (8 Ocak, Hürriyet). 
Tekelci sermaye, işçi sınıfının, 12 Mart'taki gibi, en temel haklarını gasbederek "zapt-ı rapt altına alınması"'nı böyle emrediyor, sıkıyönetim paşaları da uygulamak için yarışa giriyorlar. 


ÖNCEDEN YASAK OLANLAR 
YENİDEN YASAKLANIYOR 


Sıkıyönetim komutanları yayımladıkları bildirilerle silah, bomba, tahrip maddesi üretmeyi ve taşımayı da "yasakladılar"! Böylece yasak olan işler bir kez daha "'yasaklanıyor", 


SIKIYÖNETİM, FAŞİSTLERE 
DEĞİL, DEVRİMCİ GÜÇLERE 
SALDIRIYOR, FAŞİZME KARŞI 
DİRENİŞ MEVZİLERİNİ 
DAĞITIYOR 


Sıkıyönetim görevlileri, mahalleleri, fabrikaları, bütün işyerlerini, okulları, faşist saldırılara daha açık bir hale getirmek üzere canla başla çalışıyorlar. Buralardaki, faşizme karşı direniş mevzilerini dağıtmaya çalışıyorlar. Bu amaçla "öğrenim özgürlüğünü, iş ve can güvenliğini sağlama" gerekçesiyle okulları jandarma ve polis karakol larına çeviriyorlar; gecekondu mahallelerine sürekli askeri birlikler sevkederek ve bunlar için buralarda kalıcı yerleşim merkezleri kuruyorlar; direnme mücadelesi sürdüren devrimcileri, yurtseverleri, ilericileri tutukluyorlar; Sıkıyönetimin tutukladığı devrimcilerin, yurtseverlerin sayısı şimdiden bine yaklaştı. Bu bile, tek başına, sıkıyönetimin kimi karşısına aldığını kanıtlamaya yeter. 


İHBARCILIK 
YAYGINLAŞTIRILMAYA 
ÇALIŞILIYOR 


Sıkıyönetim, köy ve mahalle muhtarlarına, apartman, otel, motel, pansiyon yöneticilerine muhbirlik yapmaları için talimat verdi. Böylece, tıpkı 12 Mart dönemindeki gibi, ihbarcılık yogun bir biçimde yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. 


DUYARLARDAN BAŞLAYAN 
"TEMİZLİK" 


Sıkıyönetim komutanları "bulvarları, sokakları, evlerin duvarlarını kirleten sloganların, işaretlerin, çeşitli yazıların silinerek kentlerimizin temizleneceğini" açıkladılar ve hemen işe koyuldular. 


üzerine saldırdı. Ama bütün bunlara rağmen saat 11.00'de 5 dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanları saygı duruşundan sonra da forumlara ve tartışmalara devam ederek "sıkıyönetim faşizme Kan, halka zulüm demektir", "Maraş katliamının hesabı sorulacaktır" sloganlarıyla eylemlerini sürdürdüler, Ve ardından hemen hemen bütün liselerde Maraş katliamını ve sıkıyönetimi protesto etmek için birer günlük boykot kararı alındı. 
Ama jandarma ve polis tekrar saldırdı. Bazı liseler jandarmalar tarafından kuşatılarak öğrencilerin dışarı çıkmaları engellendi. Ve birçok öğrenci ve öğretmen gözaltına alında, tutuklandı. 
Ama herşeye rağmen "sıkıyöncüme hayır" sloganlarının dalga dalga dört bir yana yayılması önlenemedi. 5 Ocak eylemi ilkokullarda da gerçekleştirildi. Öğretmenler sınıflarında öğrendilerine Maraş'ta faşistlerin kendi yaşlarındaki bebeleri nasıl katlettiklerini anlattılar. Faşizmi anlattılar. Ve yine yüksek öğrenim kurumların- da binlerce, onbinlerce öğrenci faşizme karşı nefretini haykırdı. Sıkıyönetime ve faşist kat-Bamlara karşı mücadele daha bir pekişti daha bir yaygınlaştı. 


ÇALIŞIYOR 


“da bulununca devrimciler kendilerini 


Bazı Sıkıyönetim Komutanları herk 
“ni bie - liğinden" k disi į ol 


VUR EMRİ VE SIKIYÖNETİN 
ŞİDDETE i 


Sıkıyönetim diğer yandan güvenlik 
"vur emri"yle takvive etti. Bunu kıyönetimin yaygın şiddet eyle artırdı. Örneğin Erzincan'da bir ihtarı"'nı dinlemediği için, "vur jandarma tarafından ateş açıldı. O ralanan minibüsün şoförü daha so; 
sonra anlaşıldı ki, minibüsün ş madığı için "dur ihtarı"'nı dinli yasasına göre para cezası venin sıkıyönetim yasasına göre, ölüm cezası veriliyor! "Vur emn" 
la sıkıyönetim sokaktaki sıradan v dar bütün bir toplumu, acımasız bir rü uygulaması ile karşı karşıya bır: 


SIKIYÖNETİM SAHTE 
HABERLER İLE KAMUOYUN 
ŞARTLANDIRMAYA 


Geçen hafta İstanbul Sıkıyönetim komuta 

bir açıklama yaparak ""Vapur'da kimlik lü yapan sol görüşlü bir gruba güvenlik gö rinin müdahale ettiklerini, sol grubunj ya ateş etmesi üzerine bunlardan bazılarını rularak ele geçirildiğini" kamuoyuna duy Daha sonra "eşgüdüm dairesi" bu konuda "yumuşak" bir açıklama yaptı. Oysa he açıklama da gerçeklere tümüyle ayk 
Olayın içinde yer alan öğrendilerin daha basında da yer alan açıklamalarına göre, fi ler devrimci öğrencilere sözlü ve fiili sataşı 


lar ve faşistlere anladıkları ve hakettikleri d cevap vermişlerdir, Güvenlik kuvvetleri ise « tam faşistler dayak yerken müdahale etmi ve jandarma faşistleri kurtardığı gibi d ri de cezalandırmıştır. 


Sıkıyönetimin diğer açıklamaları da bu mahiyettedir. 12 Mart'ta da sıkıyöncüm bir iz u gazeteci ve yazarları, benzer bildiri ve açıl ar ; larla kamuoyuna uçak kaçıran kişiler o arak 
açıklamıştı. Bugün de sıkıyönetim tıpkı 12 
Mart'taki gibi devrimciler, ilericiler hinde kitle iletişim araçlarında ve basında gerçek dişi iddialar, sahte haberler yayınlatıp kamuoyunu şartlandırmaya çalışıyor. ON 


SIKIYÖNETİM UYGULAMALARI 
TEŞHİR EDİLMELİ VE 
BUNLARA KARŞI 
ÇIKILMALIDIR 


Bugün hala birtakım ilerici, demokrat yani mız, "sosyalist" partilerimiz, "can çıkar huy çıkmaz" misali CHP hükümetinden umudunu i kesmeyip sikıyönetimin faşistlere karşı kulla nılabileceğine inanmakta ve bu inançlarını yaygınlaştırmaya çalışmaktadıriar. Bugünkü siyasi gelişmeler gözönünde bulundurulduğunda hiç birşey bundan daha yanlış olamaz. Çünkü sıkr yönetimin şimdiye kadarki uygulamaları bile onun ant-faşist emekçi halk yığınlarının doğrudan karşısında olduğunu ve önümüzdeki günler de bunun daha açık bir biçimde ortaya çıkacağını göstermektedir. Dolayısıyla sıkıyönetime ilişkin yanlış "umutlar" terkedilmeli, sıkiyöne timin uygulamaları teşhir edilmeli ve bunları karşı çıkılmalıdır. 


MEMURLAR, MÜHENDİSLER 
FAŞİST KATLİAMLARI VE 
SIKIYÖNETİMİ PROTESTO 
ETTİLER 


İşyerlerinde, bürolarda binlerce yurtseverdevrimci-ilerici, mühendis-memur faşist katliamlar karşısında tek bir yürek, tek bir yumruk oldu. 
Bir çok işyerinde saat 11.00'de saygı duruşuyla başlayan direniş eylemleri yemek boykotlarıyla, işyerlerinde yapılan forumlarla, tartışmalarla sürdürüldü. İşyerlerinde günlük normal yaşantı faşist katliamı protesto etmek için bütünüyle durduruldu. Ve birçok işyerinde de bir günlük işi bırakma kararı alındı ve gerçekleştirildi. 


Bu direnişler karşısında sıkıyöneüm yine malum işlevini gördü, Memurlar, mühendisleri gözaltına aldı, dipçikledi. 


Direniş eylemleri her yana yayılıyordu. Fabrikalar, okullar, işyerleri "sıkıyönetime hayır", “faşist katillerden hesap soracağız" sloganlarıy la çınlıyordu. 


DÜSMANA YURT VERMEKTENSE 
N) VERMEK YEĞDİR! 


SIRT (CA 


TÜRKİYE, bir bakıma, Osmanlı devletinin son dönemlerini andırır bir görüntüye büründü. Mevcut düzen, bir sömürü ve soygun sisteminin, toplumun bütün katlarına yayılmış çürümüşlüklerine, sarsıntılarına sahne olurken; "dışarda", Osmanlı devletinin son dönemlerinde görüldüğü gibi, batılı uustlarımız"'(!) 
kendi aralarında toplantılar düzenleyerek Türkiye'nin kaderi hakkında bir karara varmaya çalışıyorlar. Ve işin ilginç tarafı bu son derece doğal bir şeymiş gibi k » Herkes "sanayileşmiş 4 Batılı ülke” liderlerinin verecekleri kararı ve bunun sonucu olarak Ecevit hükümetinin devam edip etmeyeceğinin açığa çıkmasını bekliyor. Gazeteler İran'daki gelişmelerin ve oradaki Amerikan üslerinin tehlikeye düşmesinin, Türkiye için "“dostlarımızın"(!) vereceği kararda büyük rol oynayacağını yazıyorlar. 

Burjuvazi, öylesine ateşli bir &riz'e yakalanmış ki, pini çamaşırlarını” saklayacak hali bile kalmamış! 
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kil me sol görünümlü bir pm ei sıkıyön aracılığıyla sürdurülen bir baskı dönemi yaşanıyor Türkiye'de. Bu durumun ne zamana kadar süreceği, hangi yönde gelişeceği ve egemen güçlerin diğer alternatifine yerini ne zaman terkedeceği sorularının karşılığı, önemli ölçüde şu mahut "batılı dostlarımızın"” önümüzdeki haftalarda netleşmesi beklenen tutum ve tercihlerine bağlı olarak oluşacak. 

Bugünden görülebilen, gerek iç ve gerekse dış egemen güçlerin, bir kesiminin Ecevit hükümetinin kenditerine sağladığı “değerli” olanaklardan mümkün oldu- 

a yararlanma eğiliminde olduklarıdır. Bunun sonucu olarak da Ecevit hükümetini sadece ayakta tutabilecek ölçüde bir destek verıyor, ne öldürüyor, ne de canlandırıyorlar. Bu tutum zi 

Sahip oldukları bağımsız ket yeteneği çerçevesi içinde, gelişmeleri (ve egemen güçlerin tercihleri- 

bir açık faşizme doğru zorlama yönünde hareket 


girişimlerin önümü haftalar içinde yoğunlaşması 

“bexleminelidir. Sıkıyönetim, bütünüyle demoxratik-ilerici emekçi halk güçlerine yönelik baskı uygulamalarıyla faşist güçlerin girişimlerini kolaylaştıran bir mekanizma olarak çalışmaktadır. 
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DÜNYADA eşine az rastlanır ilerici-demokrat aydınlarımız var! Bütünüyle açığa çıkmış gerçeklere rağmen ve işin kötüsü kendileri de inanmadikları halde, hala sıkıyönetimin faşistlerin üzerine gidebileceğini, 


İşçiler faşizme karşı 
DISK, faşizme karşı g 


Türkiye yeniden ve hızla karanlık bir döneme doğru sürüklenmektedir. Aylardır-yıllardır sürdürülen faşist cinayet ve katliamların Maraş katliamıyla en üst noktaya ulaşmasından sonra ilan edilen sıkıyönetim adım adım koyu bir baskı sistemi oluşturmaktadır. 


Bu baskı ve saldırıların sadece başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halklarımıza yönelik olduğuna şüphe yoktur. 


Bütün bu gelişmeler karşısında ülkemizin en güçlü işçi örgütü olan DİSK ne yapmaktadır? Maraş katliamı 5 dakikalık bir saygı duruşu ile geçiştirilmiş, sıkıyönetimin baskı uygulamalarına karşı hiçbir tepki gösterilmemiştir. 
Daha şimdiden grevlerin yasaklanması girişimleri başla- 


"Ed Mi e 


bu yüzden karşı çıkılmaması gerektiğini ileri sürebiliyorlar. Cumhuriyet gazetesi bilinen tutumunu sürdürerek, sıkıyönetimi destekleyen bir yayın çizgisi izliyor. ilhan Selçuk, sıkıyönetime karşı çıkan gençlere alaylı alaylı, "sıkıyönetim kalkarsa Maraş'ta zavallı halkı sen mi koruyacaksın" diye çıkışıyor! Sıkıyönetim, gerçekte kimi koruyor ve kimleri cezalandırıyor? 
Yoksa Maraş halkını şu İstanbul'daki lise öğrencileri ya da sol yayın organları katletti de, bizim haberimiz mi yok?! Faşist çeteler en çok bu aydınları korkutmuş ki ne söylediklerini bilmez hale gelmişler. 

Kendileri de inanmadan yazıyorlar. Aman, oyuna gelmeyin, bakın faşistler kurnazlık ediyor, pusuya yatıyor, siz de kıpırdamayın, birşey yapmayın. Belki sıkıyönetim faşistleri ezer! Bu söylenenler, belirli bir çıkış yolu göremeyenlerce laf olsun diye söylenmiş boş kuruntulardır. Sözde bir taktik olarak önerilen eylemsizlik, sıkıyönetimin baskı uygulamalarına karşı çıkmama, ve demokratik haklardan vazgeçme, faşist güçlerin inisiyatifinde bir açık faşizme davetiye demektir. Maraş halkı, faşist çetelere yeterince karşı çıkmadı da, sıkıyönetim önlenebildi mi? 

Dün, Ecevit hükümetinin getirdiği baskı uygulamalarına, “sivil sıkıyönetime” karşı yeterince mücadele edilmemesi sıkıyönetimi getirmiştir. Bugün, sıkıyönetimin baskı uygulamalarına karşı mücadele edilmemesi, gelişmenin "mantıki" sonucuna ulaşmasına seyirci kalmak demektir. Sıkıyönetim ilanını önlemenin yolu, dün Ecevit hükümetinin sağ-teslimiyetçi ve dengeci politikalarına şiddetle karşı çıkmaktan; “anarşi” hikayelerini ve denge politikalarını bir yana bırakması ve faşist güçlere karşı mücadele etmesini sağlamaya çalışmaktan geçiyordu. (Devrimcilere akıl öğretmeye çalışanlar o zaman ne yaptılar?). Bugün de, Türkiye' nin, emekçi halktan yana herkesin yokedileceği bir açık faşizmin karanlığına gömülmesini önleyebilme- nin yolu da, sıkıyönetimin bütün baskı uygulamalarına karşı kararlılıkla mücadele etmekten geçer. Devrimcilere akıl veren baylar şunu iyi bilsinler ki, sıkıyönetimin baskı uygulamalarına karşı mücadele etmeyen kişiler, demokrat adına bile layık olamazlar. 

Ecevit, sıkıyönetime karşı çıkan solcuları "şaşkın ördeğe" benzetiyor. Sıkıyönetimi destekleyen sağcıları da pusuya yatan "kurnaz avcıya"! Ona kahırsa, şaşkın ördek olmamak için, sıkıyönetimi alkışlamak gerekli, ("Bizi ne güzel eziyorlar' diye herhalde!) 

Peki, Ecevit'in rolü ne? Herhalde o'da kendisini "çok kurnaz" bir avci olarak görüyordur. Öyle "“kurnaz" bir avcı ki, kurt sürüsü kuzuların yarısını yemiş, bizim avcı, (kurtlar, avcı olduğunu anlamasın diye!) 
tüfeği omuzundan indirmiyor ve kuzu taklidi yapıyor! 
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“SIKIYÖNETİM anayasal bir kurum"'dur denilerek, sıkıyönetime karşı çıkan sol dergiler kapatılıyor. 
Sıkıyönetim "anayasal bir kurum" ise, ona karşı çıkmak da vazgeçilmez demokratik görevdir. 

Bugün ülkemizin bir açık faşizme doğru sürüklenmesine karşı mücadele etmek için, oligarşinin Ecevit hükümeti eliyle yürüttüğü baskı uygulamalarına karşı bütün demokratik ve ilerici güçlerin etkili ve yaygın bir şekilde mücadele etmeleri zorunludur. Bugün faşist güçler solun belirli kesimlerini tecrit ederek önce 


görev başına! 


örev başına! 


mişxen DİSK üst yöneticileri, olayları sessizce seyretmektedirler. Yeni vergi kanunlarının çıkarılması talepleriyle uğraşmaktadırlar. Sıkıyönetimi destekleme anlamında demeçler vermektedirler. 


DİSK yönetimi "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" düşüncesiyle mi davranıyor? İşçi sınıfının ve ilerici-devrimci halk güçlerinin bütün ekonomik-demokratik hakları birer birer gasbedilirken, olan biteni sessizce seyrederek kendi mevkilerini korumayı mı (ya da koruyabileceklerini mi) düşünmektedirler? 


Ülkemizdeki gelişen olaylar en başta işçileri ilgilendirir. 
Bütün işçiler, işçi örgütleri, sıkıyönetime ve her türlü baskı girişimlerine karşı kararlılıkla direnmelidirler. Fa- 


Din ei kk O 


o kesimi ezmeye çalışıyorlar. Zaten aylardır “bireysel terörizm", "şiddet eylemciliği" ve "anarşi" edebiyatlarıyla bunun politik çalışmasını yaptırmışlardır. Bugün de hala birçok sol çevre ve kuruluş, baskı uygulamalarına karşı çıkmamakla bu politikaya ortak olma- ya devam etmektedirler. Kimse, bu aptallığı terketmek için sıranın kendisine gelmesini beklememelidir. 
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DEVRİMCİLER, emekçi halklarına karşı sorumluluklarını herşeyin üzerinde tutarlar. Bu sorumluluğun gerekleri neyse sonuna kadar uyacaklardır. 

Halkımıza karşı sorumluluğumuz, bugünkü koşullarda sol görünümlü bir hükümet eliyle yürütülen baskı uygulamalarına, uygun yöntemlerle, yaygın ve etkili bir şekilde mücadele edilmesini gerektirir, Bu görevi yerine getirmeyenler, halkın davasına sahip çıkamayanlar, onun güven ve desteğine asla sahip ola- | mazlar. 

Öte yandan, bugün için açık faşizme geçişi önlemeye yönelik bir mücadele olarak biçimlenen bugünkü mücadele, bir anlamda bir açık faşizm dönemindeki mücadelenin daha kompleks şekillerine geçiş anlaf 


mma da gelmektedir. Devrimciler bugünkü resmi-sivil her türlü faşist baskı ve saldırılara bütün güçleriyle direnirlerken, halka karşı sorumlu tutumlarını sonuna kadar sürdüreceklerdir. 

Burada özellikle vurgulanması gereken, hesapsız kitapsız bir eylem anlayışının sözkonusu olmadığıdır. 
Amaçları belirsiz, sırf eylem yapmış olmak için, bazen de bir rekabet aracı olarak, eylem yapma anlayışına düşülmemelidir. Mücadele, daima somut-siyasal hedeflere yönelik bir çizgi izlemelidir. Doğru siyasi hedeflere yönelen, etkili ve yaygın ve disiplinli bir eylem çizgisi: Özellikle bugün için, gerekli olan budur. 

Bu noktada, tekrar hatırlatılmalıdır ki, bugünkü koşullarda, Ecevit hükümetinin baskı uygulamalarına karşı mücadele, bir açık faşizme geçişe karşı mücadele doğrultusunda kavranılmalıdır. Bunun anlamı, özellikle sivil faşist güçlere karşı mücadelenin gündemden kalkmadığıdır. Bugüne kadar ki mücadele ve direnme çi n kararlılıkla sürdürülmesinin zorunlu oldu-Budur, Sıkıyönetim geldi diye faşistlerin saldırılarını durduracaklarını sananların yanıldıkları anlaşılmıştır. 
Resmi ve sivii faşist terör birbirini tamamlayacak şekilde sürdürülüyor. | 

Faşist güçler, ülkenin belirli bölgelerinde —özellikle güneydoğu sıkıyönetim bölgesinde (Elazığ-Maraş-Malatya-vb.)— hakimiyet kurmaya yönelik çabalarını sıkıyönetim koşullarında yo A 
Önceki faşist katliamlar, bir" , O bölgedeki ilerici halk kesimlerini göçe zorlama ve bu yolla o bölgeleri bütünüyle egemenlik altına alma amacına da yönelikti. Şimdi bu yöndeki çabaları yoğunlaşacaktır. Bu noktada devrimcilere düşen görevler son derece önemlidir. 

Halkımızın eski bir özdeyişi vardır; "düşmana 

yurt vermektense sırt (can) vermek yeğdir." 

Şimdi bu özdeyiş, bütün bu bölgelerde bir mücadele sloganı olmalıdır. 


BİR DEVRİMCİ YOL'CU 


şizme karşı direnmeyen kişi ve kuruluşlar ne ilerici adına ne de işçi örgütü adına layık olamazlar. İşçi sınıfına karşı tarih önünde en ağır bir sorumluluk altına girerler, ve bunun hesabı mutlaka sorulur. 


Bütün işçiler, başta DİSK olmak üzere, bütün işçi kuruluşları, sıkıyönetim kanalıyla gündeme getirilen bütün baskılara karşı kararlı ve etkili bir şekilde direnmelidirler. Mevcut ekonomik-demokratik hakların ortadan kaldırılmasına karşı, uygun yöntemlerle mutlaka yaygın ve etkili bir şekilde mücadele edilmelidir. Faşist güçlerin lehine gelişmeleri önlemek, elimizdeki direniş mevzilerini korumak ve yeni direniş mevzileri oluşturmak için mücadele edilmelidir. Faşist güçlerin tertiplerini boşa çıkarmak için, sıkıyönetimin kaldırılması için, faşist güçler- den hesap sorulması için mücadele etmek gerekmektedir. 


Bu görevleri yerine getirmeyenler işçi adına layık değildir. Bu görevlere sahip çıkmayanlar işçi temsilcisi adına layık değildir. 

İşçiler, faşizme karşı görev başına! 


DİSK, faşizme karşı görev başına! 
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SİYASAL GERÇEKL 
OPORTUNİST HAY 


BURJUA LİBERALİZMİNDEN 


BURJUM ŞOVENİZMİNE 


Sınıflar mücadelesinin keskinleşmesi ve sertleşmesi, devrimci güçler için yeni görevler gündeme getirirken, İşçi sınıfı adına ortaya çıkan siyasal hareketler açısından da yeni bir sınav —denektaşı— olma özelliği taşımaktadır. 


Bugüne değin her siyasal hareket savunduğu ve hayata geçirdiği siyasi programi ile emekçi halklarımız nazarm- da bir sınav verdi. Siyasi gelişmeler karşısında doğru-tutarlı tavırlar ortaya konulabildiği taktirde, işçi sınıfının ve kitlelerin kalıcı güvenini kazanmak mümkündür. Aksi halde, yani emekçi halkların çıkarlarını somut siyasi araçlar ve hedefler göstererek savu , siyaset 

sahnesinden silinmeye ya da birer "siyasi mevta” haline dönüşmeye mahkum olurlar. n 
Devrimci Hareketimiz bugüne değin siyasal olaylar karşısındaki değerlendirmeleriyle, ve ona uygun siyasi pratiğiyle, geniş kitlelerin güvenini kazanabilmiştir. Tutarlı 


tespitleri ve pratiği ile bir çığ gibi gelişerek bugünkü ko: ni 


numuna ulaşmıştır, 


Siyasi olaylar karşısında devrimci olmayan, günün havasi- 


na uygun, oportünistçe tavır koyanlar, dün ak dedikleri- ne bugün kara diyenler ise her geçen gün daha fazla tecrit oldular; içi boş övünmeleri ve kendilerine" gösterişli sıfatlar takmalan da elbette onları bu akibetten kurtaramadı. 


Şimdi, yeni bir dönem başlangıcındayız. Sıkıyönetim ye- 


ni ve zor-çetin görevler yüklemiştir omuzlarımıza. Bu ye- ( 


ni dönemi de bir bakıma yeni bir sınav dönemi olarak degerlendirmek yanlış olmaz. Zaten sıkıyönetime karşi şimdiden ortaya konan tavırlar, kimin bu sinavdan yüzünün akıyla çıkacağının, kimin hakim sınıflata kayıtsız şartsız uşaklık yapacağının ipuçlarını vermektedir. Örneğin tescilli revizyonistler sıkıyönetim karşısında açığa iye e tanirlanyia; ipkliklerini pazara çıkarmışlardır b 


ğı üzere TİP'ten, m ie 'TKP'den -sözedi- 


yoruz. mpe gec ki ç bu revizyo- 
) ie Sal Bike h istikrar ve huzur" prog- 


' başlıca görev edindiklerini, burjuvazinin “anarşizme ve teröğizme” karşı mücadele 


e ei 


me kölelik etmekten ve faşizme doğrudan alet olmaktan 


başka bir yere varamaz. Vanlacak nokta, Kautskylerin, Sehdemannların vardıkları noktadan başkası olamaz. 


“TİP ve TİKP açıktan açığa böyle bir yol üzerinde İlerle- 


mekiedirler. pa bir kez daha TİP' Behice Boran ile 


© akıyönetim karşısında ilginç bir tarzda ay 


“lamına gelen şeyler de söylemeye başlamışlardır. 
çıkmış, iyice deşifre olmuş siyasetlerini savunamaz - gelmişler 


> © “şeyler söyleyerek sıkıyönetimin açığa çıkardığı sos © “şöven burjuva uşaklıklarını gizlemeye çalışmışlardır. 


lemektedirler. Aydınlık'ta yurtseverler kıyönetimlere ihbar eden yazılar yeri gilerde orak çekiçli resimlere yer kıyönetimin bunları yasaklaması is Aydınlık'ın görevi, sıkiyönetime' sie bar mek, sefilliklerine yeni seilikler katmaktır 5 B; A 


'TİP de farklı bir tutum içinde değildir. B kıyönetimin iç ve dış kaynaklarına inilerek zınmasını talep etmekte, sıkıyönetimin gi güvenliğinin sağlanması olduğunu ifade e netimin desteklenmesi yolunda beyanat ve mektedir. Sıkıyönetim kalktığı zaman terör başlarını kaldıramayacak hale gelmeleri ge gulamaktadır. Behice Boran'ın teröristler d goşistleri (yani devrimcileri) kastettiği bilin hice Boran bu tutumuyla, sıkıyönetim ke işini hafifletecek, yani onlar adına sıkıyöne kaleme alabilecek bir yetenekte olduğunu TA 
bası içindedir adeta. 5 


TKP revizyonistleri ise, sikiyönüümeik kadar TİP ile özde aynı töraneleri sürdürürlerken, sıkıyö rasında, o güne kadar söyledikleri her şeyi redde 


ve her yönüyle eski söylediklerine ters d 


S E 
L A ? 
amaçla, sıkıyönetime karşı çıkmaktan, faşizme karşı d renmekten, mücadeleden, savaştan sözeder olmuşlardır. | Elbetteki sosyal pratiğin iflas ettirdiği açık ve kaba hatas larin, çok açık anti-marksist tavırların üstünün cilalanmas” ya çalışılması bir aldatmacadan başka birşey değildir. 
Sadece oportünist siyasetlerin daha ince yöntemlerle sür dürülmesi çabasıdır. Onlar, diğerlerinden farklı olarak şimdiye kadar sürdürdükleri barışilerleme, demokratik- 


= - 


me a 


Halkım 
"askeri ri ya Bl adh 
Çağrıları 


beğ 


MHP'nin kaygısı* 


Doğu Perinçek 


"Bazıları sıkıyönetime, hangi siyasetin emrinde olduğuna bakmadan, sıkıyönetümi MHP'nin işine yarayacak diye karşıladılar. Çünkü bunlar somut bir tahlil yapmıyorlardı. 


"Sıkıyönetim bir araçtır. Sona, tüfek ve otobüs de birer araçtır. Nasıl insan, soyut olarak sopaya, tüfeğe ve otobüse karşı çıkamazsa, sıkıyönetimi de kendisine kumanda eden siyasete ve yaptiklanna bakarak değerlendirmek gerekir. 
Sıkıyönetim hangi siyasetin aracı olacaktır, neyi hedef alacaktır, belirleyici olan budur. 


"Biz, CHP sıkıyönetiminin cinayet ve katliamların üzerine yürümesi ihümalini gözden uzak tutmamak gerektiği düşüncesindeyiz. Burada halkın mücadelesine güveniyoruz. Gerek CHP'$ kitlenin raenfaatleri ve gerekse yeni bir yükselişin eşiğinde olan halkın mücadelesi, tengeyi bozacak ve ibre halkın lehine 
« önecektir. Böyle bir gelişmenin şartiin vardır," 


(*) Aydınlık, 2 Ocak 1979 


ve teçhizatlanma” 


1 dergi 


Tip 


"Can güvenliği, normal koşullar altında yaşayabilme güvenliği ve özgürlüğü mutlaka sağlanmalıdır. Sikıyönefimin varlık nedeni budur. Ve bu güvenliği sağlama, terörizmi yoketme işi müm kün olan en kısa sürede ve sıkıyönetim kalktıktan sonra terörizm bir daha başkaldırmayacak biçimde gerçekleştinimelidir Bir başka deyişle sıkıyönetimin sıkı baskısı, kontrol ve müdahaleleri sonucu teröristlerin sinmesinin, geçici olarak terör olaylarını, saldiri ve cinayetleri durdurmalarının bir değeri olmez. Terörizmin iç ve dış kaynaklanna kodar inmek, onları etkisizleştir mek gerekir." 

(B.Boran, Cumhuriyet, 8.1.1978) 


“Hükümet mutlaka bu işi başarmalı, 'anarşi'yi kontrol altına alabilmelidir." 


(B.B., Yürüyüş, sayı 181) 
e 


"Demirel'in şıkıyönetime taraftar olmaması 'bizden faşist maşist olmaz’ gbi sözler ise, MHP'den kismen de olsa 


uzaklaşmaya başladığının bir kanıtı olarak görülebilir. 


Ve şimdiden hazırlanmaya başlanan senaryo ise CHP-AP koalisyonudur." 


(Y.U., Yürüyüş, sayı 183, 10.10.1978) 
3 


"CHP-.AP koalisyonu olasılığı zayıflamaktadır. Demirel böyle bir koalisyon olasılığına öyle ısrarla ve şiddetle karşı çıkmıştır kil...) şimdi bunu kabul ectmesi güçtür. CHP'de kitle tabanından ve küçük burjuva aydın destekleyicilennden büyük kayıplar göze almadan bu tutumdaki Demirci ve AP ile koalisyona gidemez.(...) 


ABD'nin ve büyük burjuvazinin bir 
CHP-AP koalisyonunu ne denli isteyip istemediği de kuşkuludur." 


(B.B., Yürüyüş, sayı 186, 31.10.1978) 
@ 


"[CHP] sağ terörist olaylarla göşist, terönst eylemler aynı çapta, aynı güçte aynı ölçüde tehdit ediciymiş gibi tavır almakta, bir dengeleme politikası yürütmektedir. Oysa nesnel gerçeklikte faşist ve goşist terörist eylemler arasında bir dengeleme yoktur." 

(B.B., Cumhuriyet, 8.1.1978) 


KARDEŞLER! 
Onlara sokakta rastlarsanız eğer ölümü görmüş gibi çevirin başınızı. 


arkadan sırtınıza bir 


— “..hükü 

Kirpiksiz sarı gözler gözünüze bakarken (Ürün, sayı bıçak girebilir... (Nazım HİKMET) "İşçi sın 

ilerici, dem 


karları yön mesini isti) 


— “Bugün önde duran sorun, yurdumuzu içine sürüklen- lar"' (Ürün, diği ağır, politik, toplumsal, ekonomik bunalımlardan çekip çıkaracak, demokratik özgürlüklerden yana bir hü. — "gerici kümeti iş başına getirme sorunudur. Böyle bir hükümet, sına, İÇ sav: anti-emperyalist, anti-faşist bir platforma dayanmak zorundadır." (Ürün, sayı 39, Eylül, 1977) — ".hükür 

e yatmasıyla 
— "işçi sınıfının egemenliği gibi stratejik bir hedefi Sea çe gözden uzak tutmamak koşuluyla emperyalizme ve fa- ve ödünler ı şizme karşi somut amaçlar için burjuvazinin ilerici ko- beye luyla ittifaklar kurulmasına sürekli çaba harcanmalıdır." — ,, Hüküm (Ürün, sayı 46). gesrmemiş 

tir. Böylesi 

o niyetlilikte 
— "Nesnel koşullar ve gelişmeler CHP'yi baş düşmana dan güç alı karşı ortak savaşa itiyor. Ona bu yolda adım attırmak, met kararsı ulusal burjuva kesiminin yalpalamalarını kırmak ona sal- rici Yurtses dırmakla olmaz." (Ürün, sayı 39) 

o — “Ecevit 
— "CHP'ye karşı TKP'nin emekçi halkın çıkarları teme- a faşis linde eylem birliği politikası değişmemiştir(...). Her za- gx ex yil pÀ man, hem de CHP yöneticilerinin anti komünizm histeri- ^4 Vert di 


sine kapıldıkları anlarda bile büyük bir sorumlulukla anti- faşist, anti-emperyalist çizgide; demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi çizgisinde eylem birliği önermiştir. Öneriyor da." (Ürün sayı 44, Şubat 


ledikleri te; 
kileyen eyi yorlar. Onl 


kileri, eyler 
1918). lemler'den 
> zaman yiğit 
— "CHP'nin sağa kayan yöneticilerinin ağır bastığı hükü- önündeki t met işbaşına geldiği zaman iki büyük güçle karşı karşıya dir.” (Ürün kaldı (...). Hükümet bu iki gücün (emperyalizm ve geniş emekçi yığınlar —DY ) arasında yalpalayıp durmaktadır" — “..Kimi (Ürün sayı 46, Nisan 1978) kışkırtmala 


ER ve 
ALLERİNİN ÇOK 


“ sosyal pratiğin sert 


stier, i söyri sii derimdi k i ebilen TEP Kİ bugin nt “kargi i Sınıf malarının keskinleşmesi, © kara bu çatış inleşm ar et- i ui ğınm garan mücadelenin nispeten daha düşük bir seviyede cereyan ettiği dönemlerde çoğu kere önemsiz gibi görüan Si A len, ideolojik ayrılıkların anlamının in ka- anti-faşist mücadeleye bügün sahiplenmeye © iyice açığa çıkmasına yardımcı NAR A hiç kimseyi aldatmamalıdır. TKP'nin şimdi Eri pepa T 1 olur. Savunulan tezlerin içeriği de kiyö> i sıkıyönetim uygulaması, onun hakim-sınıflar. iyice netleşir. Sıkıyönetim ilanı da, Tver- OO © dan "anarşi ve terörün önüne geçilmesi" poniak tale- bir yandan birçok revizyonist-oportekrar © — bine yine hakim sınıflar tarafından verilmiş DIPOA = tünist akımın sözde M-L adına "bi- 
`] basa i başka birşey : TKP'liler CHP hükümetini "kardeş reyşel terörizme" ve "goşizme” kar-İSÜVE kavgasını", “iç savaşı" durduramadığı için, “terör ve şı, yürüttüğü kampanyanın, “oligarir, e i egri üstesinden gelemediği” için nasıl eleştirdikleri- şinin şiddet eylemlerinin bir ön çaanının mike terörizm” e faari vta lışması” (DY, s:23) anlamına geldiirileri. ğini ortaya koyarken, diğer yandan, A bir çok sol grubun siyasi ve teorik 
Gi tahlillerinin bütün içeriğini de iyice 


; bakti pek çök & Brie a 
E 


TKP 


- "hükümet hala kararsız, hala ortalıkta sallanıyor." 
Ürün, sayı 47, Mayıs 1978). 

kA 
- "İşçi sınıfımız, emekçi halkımız, onlara öncülük eden erici, demokratik perti ve örgütler hükümetin kendi çıarları yönünde ulusal çıkarlarımız yönünde hareket et- 
:esini istiyorlar, onu bu yöne çevirmek için savaşıyorır (Ürün, sayı 47) 

Ld 
- " „gericiliğin ülkedeki politik savaşı bir kardeş kavgama, İç savaşa döndürme çabaları” (Ürün, Sayı 51). 

Ld 
- "hükümet, azgınlaşan gericiliğin, faşist hareketin daatmasıyla ülkede hızla patlama noktasına yaklaşan iç ıvaş tehlikesini önlemede oldukça kararsız davranmış e ödürnler vermiştir." (Ürün, sayı 51, Eylül 1978). 

Ld 


"Hükümet iş başıma gelirken vaadettiği şeyleri yerine srei Terör ve anarşinin üstesinden gelememişr. Böylesi bir politika ile gelebileceğini söylemek de iyi iyetlilikten öteye gidemez. (...) Faşist saldınlar da bunan güç alarak yeni boyutlar alıyor. CHP ağırlıklı hükü- 
1et kararsızlığı ve ikircikli tavrı ile etkin olamıyor.” (İleci Yurtsever Gençlik, sayı 58, 21.6.1978). 

> 

- “Ecevit hazirlanan tuzağı bir yerde şöyle tanımlıyor: özde faşist saldırganlar önce olay çıkaracaklar, kan döecekler, sonrada bunun doğuracağı tepkileri hesaplaya- 
3k yeni saldırılara fırsat bulacaklar. Oysa tuzak hiç de öyle değildir. Faşistlerin her kanlı olaydan sonra bekdikleri tepki hiç de yığınların yüzbinleri, milyonları et leyen eylemleri değildir. Faşistler başka birşey bekliorlar. Onların bekledikleri, küçük grupların terörist tep- ileri, eylemleridir. Faşizm ancak böylesi sözümona 'eymler'den yararlanıyor. (...) Yığınların sessizliğini, her ıman yığınların eylemsizliğini istemektedirler: Ecevit'in nündeki tuzak budur ve Ecevit bu tuzağa düşmemeliir.” (Ürün, sayı 46, Nisan 1978). 


z 
“Kimi goşist eğilimler de faşist terörün oyununa ve ışkırtmalarına gelerek, isteseler de istemeseler de işbir- 


açığa çıkarmıştır. Bu gruplardan ikisi, HK ve KSD'dir. (Sıkıyönetim ilan edildikten sonra, hala "çözüm demokratikleşme sürecinin hızlandırılmasıdır" gibi tahliller yapan 
TSİP ve benzerlerinden artık sözetmeye bile değmez). 


Ecevit Hükümeti kurulduğunda 
KSD, durumu şöyle değerlendiriyordu “Fakat bugün şu bir gerçek ki sınıf mücadelesi daha serbest ve daha özgür bir ortamda verilebilecektir. Hükümet değişikliği böyle değerlendirilmelidir. 


Ülkemizde devleti faşist (örtülü, gizli, sömürge tipi) olarak niteleyen- 


likçi tekelci sermayeye çanak tutuyorlar. Bunların hepsi de sınıf özünü gizlemeye kendi konumuna uygun olarak yüzüne bir maske geçirip emekçi yığınların karşısına çıkmaya çabalıyor. Hepsinin de amacı, bu hükümeti yıkıp yerine daha gerici, baskıcı bir ortaklığı, çeteyi başa geçirmektir." (Ürün, sayı 54). 

e 
— "'Anarşiyi durdurun’ çığlıkları, küçük burjuva pasifistinin olaylar karşısındaki şaşkınlığından başka birşey değildir. "Devrimci durum yek, bireysel terör var' mr ters bir mantığı gösterir çünkü sorulması gereken, ' lanılan yöntemlerin nasıl adlandırılması gerektiği" ya da 'anarşinin belli çevrelerce kışkırtılıp kışkırtılmadığı' soruları değil, 'bu yöntemler neden böylesine yaygınlaşabiliyor, kalıcı olabiliyor. ve giderek artıyor' sorusudur. 
Bugün değil her kentte, neredeyse her kasabada, hatta pek çok köyde kapışılıyor, kan dökülüyorsa artık şiddet toplumsal bir olgu olmuştur. (...) 


"Soruyu doğru sorduğumuzda ('anarşi' neden böylesine yaygınlaşabiliyor, kalıcılaşabiliyor) açıkça görülür ki, 'anarşi'nin bu boyutlara varabilmesinin nedeni devrimci durumdur. Bir başka deyişle, 'anarşi', devrimci durumun kendini günlük yaşamda belli edişidir. Devrimci durumu böylesi kargaşalık, 'anarşi', toz duman olarak anlamayanlar devrimi nasıl anlayacaklar? Lenin'in dediği gibi, 'o dar kafalı baylar..." her halde tüm yığınların bir anda, tam bir örgütlülük içinde ayaklanacağı bir devrim (eğer devrim fikri akularına geliyorsa) düşlüyorlar."" (Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye, İşçinin Sesi ` Y., 2. basım, s. 107). 
s E3 

— “Ya küçük burjuva devrimciler ne yapıyor? Onlar (...) 
silahlı savaşımı mutlaklaştırıyorlar. Şiddet ve terörün esiri oluyorlar. Faşist teröre karşı devrimci terörü yükseltiyorlar. Öncü savaşı teorilerine uygun eylemlere hız veriyorlar. (...) Ama Türkiye pratiğinden, bir 12 Mart deneyiminden de gerekli dersi çıkaramadığımız görülüyor. Eski hatalar yineleniyor. (...) En önemlisi de bireysel terörizm, faşist terörü, faşizmin tırmanışını geriletmiyor. 
Onun daha da saldırganlaşmasına ortam hazırlıyor. (...) 


(İlerici Yurtsever Gençlik) 


ler ise şimdi daha güç bir duruma düşeceklerdir. Ve bu durumu izah edebilmek için oldukça fazla. cambozlik yapmak zorunda kalacaklardir." (KSD, Sayı 21, s. 9). 


Kuşku yokki, CHP Hükümetinin oluşturacağı "serbestlik" ortamın- da bizim ne denli teorik açmazlara düşeceğimizi umudederken çok keyifli görünen yazarı, bu kanıya ulaştwan şey, CHP hükümetinin faşizm tehlikesini (geçici de olsa!) ortadan kaldıracağı umuduydu. 


"“Faşistlerin büyük desteği MC J1' 
nin gitmesi faşist tırmanış için geçici'bir gerileme olacaktır. 


Bu saptamadan çıkaracağımız s0- nuç: Faşizm temellerinin ancak devrim ile yok edilebileceğidir. Faşizmin bu tür gerilemeleri gelecekte tekrar 'tehlike' haline dönüşmesini engelleyemeyecektir" (KSD, Sayı 1, 
4 Ocak 1978). 


Faşizme karşı mücadeleyi, faşizmin tırmanışını önleme meselesi olarak gören KSD, CHP iktidarıyla birlikte faşizm tehlikesinin geçici olarak ortadan kalktığını (ve de bu sebeple sınıf mücadelesinin daha serbest ve daha özgür bir ortamda verileceği- ni!) tespit etmekteydi. 


Kuşkusuz bu tespitlerin ne kadar 


doğru çıktığını(!) ve hala da geçerliğini koruduğunu ileri sürmeleri ve bunu da çeşitli "cambazlıklar''la açıklamaları olanaksız değildir. Nitekim sıkıyöneüm ilan edilmesin- den sonra "devlet biçimi" tahlilleri- ni yeniden izah ederlerken, gene bizim düşeceğimiz,bu kez pratik açmazlara eğlenceli atıflarda(!) bulunmaktan geri durmamaktadırlar! 


"Sıkıyönetim, bir anlamda, oligarşik devletin baskı ve terör unsurlarinin ön plana çıkması, 'resmen' 
baskıcı ve terörcü yanının ağırlık kazanmasıdır" (H. KSD, s. 54). 


Peki ama, "oligarşik devlet''te baskı ve terör unsurlan, zaten, daha önce de, ağırbasmıyor muydu? 
Örneğin "Geri kalmış ülkelerde oligarşik devlet yapıları içinde, oligarşinin zorbalık unsuru daha ağırlıklıdır" (abç) (KSD, s. 8) denmiyor muydu? Önceleri de “daha ağırlıklı" olan baskı ve terör unsurlarının şimdi sıkıyönetim ilan edilince "ağırlık kazanması, ön plana çıkması" ne demektir!? 


Tabiatıyla bizim bütün bunları anlayamamamız "'doğal"'dır. Bunu açıklamak için KSD yazarının DG 2'den bir alıntı yaparak, her devlet biçimi gibi burjuva demokrasisinin de baskı ve teröre dayandığını bilmediğimizi kanıtlamaya koyulması beklenmelidir. 


Aslında, KSD'nin yalnız faşizm konusunda değil, evrim ve devrim aşamaları, devrim ve mücadele anlayışı konularındaki tüm teorik maruzatlarının geçerliği, "CHP'nin Türkiye’ 
nin önündeki ekonomik ve siyasal 


men > mu ğin iç 
(askıcıların bi Wilen g gi rağmen KSD'nin hiç bir sö yen nedeni de bu ols rekir. 


Şimdi "barışçıl kitle gösterilerinin esas olduğu" ve "amf müca i nin daha özgür ve daha serbest DE çimde yürütülebileceği”, evm aşaması koşullarında olunduğu tespitlerine yönelik umutlar " 

dağı"nın arkasında kalmıştır. (Ya da şöyle söylenebilir; bu umutların 


Ma eluala maruz kalı Si rik ve siyasi çizgilerini yeniden gözden geçirmeleri çok daha olumlu bir tutum olur. Çünkü, sadece "sıkıyönetime hayır" demek yetmez. 
Hızla gelişen olaylar ve sertleşen çatışmalar karşısında siyasi görevleri yerine getirebilmeleri buna bağlıdır. (Yoksa arasıra "icabında biz de silah kullanırız” gibi gösterişlere başvurmak saçma bir şeydir. Zira sorun bütünüyle bir sistem ve anlayış sorunudur. Temel bakış açısı değişmeden siyasal görevler karşısında doğru bir siyasi çizgi izlenme- si mümkün değildir). Ama, KSD böyle bir devrimci doğrultuya yönelmekten çok uzak bir konumdadır. 


Şimdiden bizim ("öncü savaşı”(!) 
yapmak tehlikesi(!) ile karşılaşarak!) içine düşeceğimiz "pratik açmazlara" eğlenceli atıflar yaparak, eski çizgilerini sürdürmeye yöneldikleri gözlenmektedir. (Nitekim, "önümüzdeki dönemi en az zarar la. kapatmaya çalışacaklarını" (H. 
KSD) ifade etmektedirler). 


Ülkemiz solu içindeki bir başka şaşkın yolcu da HK. Ama, kendilerine bakılırsa, olaylar karşısında siyasi tespitlerinin doğruluğu sürekli olarak kanıtlanmaktadır. Sıkıyönetimin hiç bir şeyi değiştirmediğini yazdılar. Yani sıkıyönetim, gene ayağı tespitlerinin ara SA 


nü pul kanatla haisin: 


Yani, “anarşistlere" ve "maceracılara” karşı savaşa, ve de “barışçıl kitle gösterilerini esas almaya devam edecekler demektir. 


Vietnam-Kamboçya olayları Uzerine 


ABU emperyalizminin, uzun-büyük ve şanlı bir halk savaşıyla defedilmesinden sonra iki Hindiçini ülkesi Vietnam ve Kamboçya arasındaki gelişmelerle bütün dikkatler, yeniden bu ülkelere ve bu iki ülke arasında cereyan eden olaylara çevrilmişti. Devrimden hemen sonra, iki ülke arasındaki ve Kamboçya içindeki halk güçleri arasındaki —kökü eskilere dayanan— sürtüşmeler ve görüş ayrılıkları silahlı çatışmalara yolaçmış ve nihayet son günlerde mücadelenin Kamboçya içindeki tarafları arasındaki bir iktidar deği- 


şikliği ile belirli bir noktaya ulaşmıştır. 


Olay, kuşkusuz önemle üzerinde durulması gereken bir olaydır. Bu güne kadar, yeterince doğru bilgi sahibi olamadan, yüzeysel bilgilere dayanarak yorumlarda bulunmayı doğru bulmadık. Ulkemizde, hızla gelişen siyasal olaylar da bizim olay hakkında etraflı inceleme ve değerlendirme yapmamıza olanak tanımadı. Gelişmeler hakkında şimdi daha çok bilgi edinilebilmesine rağmen, hala da, dikkatli bir yaklaşım ve tavır takınma- 


yı uygun buluyoruz. 


Bütün gelişmelerin devrim sonrasına ilişkin bazı sorunlarının çözümü konusundaki ve iki Hindiçini ülkesinin birleştirilmesi konusundaki görüş ayrılıkları üzerine kurulu olduğu görülüyor. Ama, Çin-Sovyet kutuplaşmasının rolü hesaba katılmaksızın, bu görüş ayrılıklarının savaş yoluyla çözümüne gidilmesini anlamak olanaksızdır. 


Genel olarak ele alındığında, birbirine yakım, üstelik aynı tarihi süreç içinde ABD emperyalizmine karşı ortak bir savaş yürüterek devrimlerini de gerçekleştiren iki kardeş halkın, bir büyük sosyalist devlet içinde birleşmeleri talebi —ki Vietnam yönetimi ve Kamboçya' daki halk kuvvetlerinin bir kısmının görüşü budur— doğru bir şeydir. Bu noktada Çin yöneticilerinin milliyetçi eğilimlerinin kışkırtıcı bir tutum içinde oldukla- n görülmektedir. Buna karşılık, ancak kardeş halklar gönüllü birlikteliği ile gerçekleşebilecek böyle bir talep, kendi içinde barışçı yollarla çözülebilecekken, silahlı bir çözüm yoluna yönelinmesi, Sovyet revizyonizminin etkileri gözönüne alınmaksızın anla- 


şılamaz. 


Bu olay, dünya çapındaki revizyonist-milliyetçi sapmaların, dünya halklarının devrimci mücadeleleri konusunda ne denli olumsuz bir role sahip olduklarının da bir göstergesi 


olarak da ele alınabilir. 


Şimdi, konu hakkında daha fazla bir yorumda bulunmaksızın, okuyucularımızın bilgi sahibi olmaları açısından, gelişmeleri 3 ayrı görüş açısından anlatan 3 ayrı yazıyı aynen 


yayınlamakla yetiniyoruz. 


KAMBOÇYA'NIN 
İÇ SORUNLARI | 


f 
"VİETNAM; ÇİN'İN SALDIRGANLIĞI 
VE BASKILARI İLE KARŞI KARŞI- 
YA" başlıklı yazıdan (MIR Chilean Resistance Courier, Say: 9, Temmuz 1978) 


Kamboçya'daki bugünkü karmaşık iç du- 
- kökenleri 1953'lere, Si 


Komünist Partisindeki iççelişkilere da 


yanmaktadır. 
i 


1953'lerde KKP'de iki çizgi vardı. Biri sömürgeci düşmana 


, Vietnam, Laos ve n dan ii 5S ise ù ; 'u 


Kamboçya'nın o ini savunan r 


Güneydoğu doğrudan düşman olarak çıkması ile iki çizgi arasındaki ayrım iyice netleşti. ABD emperyalizmine karşı tavır alan Sihanuk objektif olarak, emperyalizme karşı bütün devrimci, ulusal güçlerin birleşik mücade-İesini savunan birinci çizginin siyasi önderi durumuna geldi ve ikinci çizgiyi yönlendiren Pol Pot ile ters düştü. 


1963'lerde Pol Pot, KKP Genel Sekreteri- nin Vietnam'a gitmesiyle kendini genel sekreter ilan etti. Eski Genel Sekreter ise ülkesine döndüğünde kimin düzenlediği bilinmeyen bir suikast sonucu öldü. Pol Pot'un siyasi çizgisinin yönlendiriciliğindeki KKP uzun bir süre Sihanuk'un sahip olduğu kitle tabanına sahip olamadı. Bununla birlikte emperyalizme karşı mücadelede Sihanuk'un önderliğini savunan çizgi de, 1970'lere kadar Parti içinde etkin olamadı. Ancak, 18 Mart 1970'de 
Pol Pot birinci çizginin önerisini kabul etmek zorunda kaldı ve "Kamboçya Ulusal Birleşik Cephesi" (FUNK) oluşturuldu. [Bu döneme kadar KKP, Sihanuk yönetimine karşı kırlarda, (cılız da olsa) gerilla mücadelesi sürdürdü —Devrimci Yol]. 


Bu sırada Fransa'ya gitmiş olan Prens Sihanuk Amerikancı faşist general Lon Nol tarafından devrildi. ABD kuklası Lon Nol amerikan askerleriyle birlikte tüm devrimci, yurtsever güçlere karşı bir saldırı harekatına girişti. | Ve özellikle Vietkong gerillalarının Kamboçya topraklarını kullanmalarını engellemeye çalıştı —Devrimci Yol). Devrildikten sonra Pekin'e geçen Prens Sihanuk, burada "Kamboçya Ulusal Birlik Hükümeti” (GRUNK) ni kurdu, Siyasi alandaki yanlızlığı GRUNK'u, FUNK ile işbirliğine itti. Ülke içindeki askeri mücadelenin örgütlendirilmesi doğrudan FUNK'a bağlı iken, uluslararası 

siyasi önderlik GRUNK'un elindeydi. 


1973 yalı başlarında Kamboçya'nın 90'ı 
GRUNK'un etkinliği altında idi. Bu arada FUNK da büyük askeri başarılar elde ediyordu. Bu süreç 17 Nisan 1975'de Vietnam ve Çin'in FUNK'u desteklemesi sonucu Lon Nol yönetiminin devrilmesiyle sonuçlandı. 


Ancak zaferden sonra Pol Pot kendi yalnızlık politikasına döndü; Sihanuk'u söz halde başkanlığa getirmedi ve 


dürülmesine karşı bir tavır almadı. Çünkü Pol Pot ÇKP yanlısı bir politika izliyordu. 


Pol Pot, Kamboçya'nın kendi gücü ile gelişmesinde ve dışardan da ÇHC'nin desteğininin alınmasından yana idi. Bu amaca yönelik olarak ülkesini dünyadan soyutladı. Para, rüşvete engel olunması amacıyla kaldırıldı. Tarıma dayalı bir inşa siireci başlatılarak kentler boşaltıldı. Telgraf ve mektup gibi hizmetlere son verilerek, halkın ilişkileri sınırlandırıldı. Böylece herhangi bir muhalefet hareketi önlenme- ye çalışıldı. Ardından kitlesel göçler başladı ve 60 000 kişi Vietnam'a sığındı. 


Pol Pot bu siyasi çizgisini inatla sürdürdü. 
Ve Pol Pot yönetiminin yıldırıcı girişimleri, Vietnam'ın kuklaları, CLA'nın ajanları adı altında pek çok kişinin-ki buna Merkez Komitesinin Pol Pot çizgisine muhalefet eden beş üyesi de dahildir- öldürülmesine kadar vardırıldı. 


* * # 


ESKİ KAMBOÇYA BAŞBAKANI POL 
POT İLE 1978 BAHARINDA, VİET- 
NAM'LA OLAN SINIR ÇATIŞMALARI 
DOLAYISIYLA, YAPILAN RÖPORTAJ- 
LAR'dan (Guardian, 17 Mayıs 1978) 


Yugoslav Gazetecileri: Eğer yanlış anlamadıysak; Demokratik Kamboçya komşularıyla ilişkilerinde çeşitli sorun ve zorluklarla karşı karşıya. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Bu sorunları nasıl çözeceksiniz ve mevcut zorlukları aşabilecek misiniz? 


Pol Pot: Temel zorluk: siz bağımsızlıktan, 


egemenlik hakkımızdan, kendi kendine yeterlilikten ve kendi kaderimizi kendi başımıza tayin etmekten yana iken, böyle bir tavır emperyalist ve yayılmacı bazı ülkelerin tavırları ile taban tabana zıttır. Biz bu sorunları çözmek için görüşme ortamı yaratmaya çalıştık. Kurtuluştan hemen sonra, daha Temmuz 1975 başında iken ben ve yoldaşlarım Hanoi'ye gittik. Var olan pek çok sorundan sadece sınır sorunu tartışılacaktı. Biz Kamboçya'nın barıştan ve iki ülke halklarının dostluğunu geliştirmek ve güçlendirmekten yana oldugunu belirttik. 


1966-67'de Vietnam'ın da tanıdığı ve saygı duymayı diği sınırların bugün için de geçerli olmasını istiyoruz. 


Biz aynca geçmişte Kamboçya'ya âit olan adalar üzerinde de hak iddia etmedik, Vietnam'ın amacı "Hindiçini Federasyonu" biçimiyle Kamboçya'nın tü.münü ele geçirmektir. Böyle bir federasyon otuz yıl veya daha uzun bir süre içinde Kamboçyalıların bir ulusal azınlık durumuna düşmesine yol açacaktır. 


Mayıs 1976'da Vietnamlıları Pnom Penh'e davet ettik. Önceleri isteksiz davrandılar. 
Ardından israrımız üzerine geldiklerini belirttiler. Görüşmeler sırasında Vietnam 1966-67 sınırlarını tanımadıklarını açıkladı. 


Bu sınırları ABD emperyalizmine karşı mücadele verilen o günkü koşullarda kabul etmek zorunda kaldıklarını belirttiler. 
Daha da ileri giderek karasularnmızın büyük bir kısmını da kendi sınırları içine almayı önerdiler. Bize göre bu durum yayılmacılık ve ilhakçılıktır. Biz küçük bir ülke olduğumuzdan Vietnam bize baskı yapmaktaydı. 


Buna paralel olarak sınırlarımıza saldırdı ve bizi görüşmelere zorladı. Emperyalistlere ve kuklalarına karşı zorlu bir mücadele veren bizler Vietnam'ın kölesi olmayı kabul edemeyiz. 


* * * 


Kamboçya Basın Ajansı: Saygıdeğer sekreter yoldaş, sizden mevcut durum hakkındaki görüşlerinizi belirtmenizi istiyoruz. Vietnamlılann amacı nedir? Demokratik Kamboçya'nın bu sorunu çözmekte- ki tavrı ne olacaktır? 


Pol Pot: Vietnam "'Hindiçini Federasyonu" planını terketmemiştir. 1930'dan beri Vietnam sistematik olarak bu amacını gerçekleştirmeye çalışıyor. Önceleri tek bir devlet, tek bir parti, tek bir halk, tek bir ordu ve tek bir ülkeden oluşan bir Vietnam "'Hindiçini"ni yaratmak istiyordu. 


Daha sonra bu önerisini "özel dostluk" ve “özel dayanışma" biçiminde yeniden ortaya attı. Bu öneri iç ve diş politikada, askeri ekonomik ve kültürel alanlarda, anlaşmalarla garanti altına alınan, sınırsız bir özel işbirliği idi. 1975'den bu yana, Vietnam önerisini bu yeni biçimiyle yineledi durdu. 


Bunun anlamı sınırların kaldırılması, "Hindiçini Federasyonu" ile Kamboçya ve Vietnam'ın birleştirilmesidir. 


Bu amacını gerçekleştirmek için Vietnam casusluk ve bölücü faaliyetlerin her türlüsinü denedi. Özellikle 1965'den 1975'e değin Kamboçya topraklarına sığınma hakkını elde ettiklerinde bundan yararlanarak, o dönemde Kamboçya devriminin denetimi altında olan bölgelerde ayrı bir parti, ayrı bir devlet gücü ve ayrı bir ordu yaratmaya giriştiler. 


Özellikle Parti konusuna değinirsek, 1970'den 75'e kadar KKP'nin Merkez Komitesinin doğru çizgisini yoketmek ve yerine sahtekarları, hainleri ve Vietnam kuklalarını geçirmek için her oyuna başvurdular. 


** $# 


VİETNAM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI- 
NIN 7 NİSAN 1978'DEKİ BİR DEMECİ' 
nden (Guardian, 7 Nisan 1978) 


Vietnam-Kamboçya sınır sorununa ilişkin olarak 31 Aralık 1977'de yapılan açıklamada; "Vietnam'ın bağımsızlığını, ege- 


menlik hakkını ve toprak bütünlüğünü korümak konusundaki kararlılığı vurgulanırken, Vietnam'ın sürekli olarak Kamboçya'nın bağımsızlığına, egemenlik hakkına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğundan söz edilmiş, Vietnam ile Kamboçya arasındaki büyük dostluk ve militan dayanışmamızın korunması için herşeyin yapılacağı" belirtilmişti. 


Vietnam'ın Önerileri: 


Vietnam sınır sorununun iki ülke arasındaki kardeşlik ruhu ile çözümlenmesi için hangi düzeyde olursa olsun, en yakın Zzamanda, görüşmelerin başlaması önerisini yinelemektedir. 


31 Aralık 1977'den bu yana Kamboçya 
yetkilileri Vietnam'ı "Hindiçini Federasyonu" konusunda suçlamaktadırlar. Vietnam şu gerçekleri açıklamak zorundadır. 
Hindiçini Komünist Partisi 1930'da ''Hindiçini'nin tam bağımsızlığı ve köylülere toprak için" Hindiçini ülkelerinin mücadelesine önderlik etmek misyonu ile var- 
Uk buldu. 


Parti Merkez Komitesinin Haziran 1941' 
de aldığı kararda şu vurgulanıyordu: 


"Fransız ve Japonları bu bölgeden attıktan sonra; Hindiçini halklarının kendi kaderlerini tayin hakkı politikasının doğru bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Demokratik Cumhuriyetlerin bir federasyon olarak veya ayn ayrı ulusal devletler olarak örgütlenmeleri Hindiçini halklarının vereceği karara bağlıdır." 


Şubat 1951'de Hindiçini Komünist Partisi'nin 2. Kongresinde ise Vietnam komünisilerinin inisiyatifi ve buna Kamboçya ve Laos komünistlerinin katılmasıyla şu karara varıldı: 


"Dünya'da ve Hindiçini"'ndeki yeni koşullar nedeniyle, Vietnam'da kendi koşuk larına uygun bir dayanışma ve yapılanma temelinde bir Vietnam İşçi Partisi'nin kurulması, Laos ve Kamboçya'da da kendi ülkelerinin koşullanna uygun ayn örgütlenmelerin oluşturulması gerekli görülmüştür." 


Ayrı Partiler: 


Her ülkede ayrı partilerin kurulması yolundaki kararla birlikte, Hindiçini Komünist Partisi'nin 2. Kongresinde ortak düşmana karşı yürütülen mücadelenin geçerli kıldığı dayanışma ve eşgüdüm de vurgulanmıştı. 


"Hindiçini Federasyonu" 20 yıldan bu yana üzerinde durulmayan tarihsel bir konudur. 


Bu konuyu yeniden gündeme getirmenin altında yatan gerçek, tarihsel sınır sorununda da olduğu gibi, ulusal nefreti yeşertmekten başka birşey değildir. İki ulus arasındaki dostluğu ortadan kaldırma ve ulusal düşmanlıkları yeniden diriltme politikaları, komşu ülkelerle sınır yaratma, kapalı kapılar ardında süren bir dış politika gütme, dar milliyetçilik anlayışına kapılma, uluslararası ve bölgesel işbirliğini reddetme politikalarının bir parçasıdır. 


Kamboçya yetkililerinin bu dış politikası, kendi ülkelerindeki halkın üzerinde yogunlaştırılan baskıları, izledikleri yanlış çizgiye karşı çıkan yurtsever ve devrimcilere uygulanan tasfiyeciliği pekiştirmeye yöneliktir. 


Üç ülkersa geleneksel dayanışmasını küçümseyen Kamboçya yetkilileri, yalnızca kendi halklarına ve yoldaşlarına ihanet etmekle kalmıyor, aynı zamanda halklarının ulusal çıkarlarını da hiçe sayıyorlar. Emperyalistler, Hindiçini'nden atılmalarına rağmen üç Hindiçini ülkesindeki barış ve bağımsızlığı sabote etmek için hertürlü yolu denemektedirler. Üç halk arasındaki militan dayanışmayı (küçümsemekle, 
Kamboçya yöneticileri emperyalistler ve dünya gericilerince yüreklendirilen bir suç işlemektedirler. Bu yüzden onlar bundan sonraki gelişmelerden, halkları ve tarih karşısında tümüyle sorumludurlar. 


Vietnam halkı sonuçta Vietnam ve Kamboçya halkları arasındaki dayanışmanın ve kardeşliğin belirleyici olacağından emindir. 


O 


DÜSMANA YURT VERMEKTENSE 
N) VERMEK YEĞDİR! 
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TÜRKİYE, bir bekıma, Osmanlı devletinin son dönemlerini andırır bir görüntüye büründü. Mevcut düzen, bir sömürü ve soygun sisteminin, toplumun bütün katlarına yayılmış çürümüşlüklerine, sarsıntılarına sahne olurken; "dışarda", Osmanlı devletinin son dönemlerinde görüldüğü gibi, batılı uustlarımız"(!) 
kendi aralarında toplantılar düzenleyerek Türkiye'nin kaderi hakkında bir Karara varmaya çalışıyorlar. Ve işin ilginç tarafı bu son derece doğal bir şeymiş gibi karşılanıyor. Herkes "sanayileşmiş 4 Batılı ülke” liderlerinin verecekleri kararı ve bunun sonucu olarak Ecevit hükümetinin devam edip etmeyeceğinin açığa çıkmasını bekliyor. Gazeteler İran'daki gelişmelerin ve oradaki Amrrikan üslerinin tehlikeye düşmesinin, 'Türkiye için "dostlarımızın"(!) vereceği kararda büyük rol oynayacağını yazıyorlar. 

Burjuvazi, öylesine ateşli bir £riz'e yakalanmış ki, "kirli çamaşırlarını" saklayacak hali bile kalma- 


mış! 
2 


EVET, şimdi, sol görünümlü bir hükümet altında sıkıyönetim aracılığıyla sürdurülen bir baskı dönemi 


yaşanıyor Türkiye'de. Bu durumun ne Zamana kadar 


süreceği, hangi yönde gelişeceği ve egemen güçlerin diğer alternatifine yerini ne zaman terkedeceği sorularının karşılığı, önemli ölçüde şu mahut "batılı dostlarımızın" önümüzdeki haftalarda netleşmesi beklenen tutum ve tercihlerine bağlı olarak oluşacak. 

Bugünden görülebilen, gerek iç ve gerekse dış egemen güçlerin, bir kesiminin Ecevit hükümetinin kendilerine sağladığı “değerli” olanaklardan mümkün oldugunca yararlanma eğiliminde olduklarıdır. Bunun sonucu olarak da Ecevit hükümetini sadece ayakta tutabilecek ölçüde bir destek veriyor, ne öldürüyor, ne de canlandırıyorlar. Bu tutum sürebilir. 

Sahip oldukları bağımsız hareket yeteneği çerçevesi içinde, gelişmeleri (ve egemen güçlerin tercihleri- ni) bir açık faşizme doğru zorlama yönünde hareket eden faşist güçler, sıkıyönetimle çok geniş ve etkili olanaklar kazandılar. Şimdi, saldırılarını bu amaca yönelik olarak sürdürüyorlar. Gerçi yeni koşullara uygun organizasyonların henüz tamamlanmamış olması nedeniyle belirli bir durgunluk vardır, ama daha önceden değindiğimiz türden panik yaratıcı eylemler görülmeye başlandı. Son günlerdeki büyük tren Kazaları- ni bütün faşistlerin yoğun bir demagoji konusu olarak işledikleri görüldü. Kazaların yanısıra bazı başarısız sabotaj girişimlerinin olduğundan da sözedildi. Son olarak da Anayasa Mahkemesi bombalandı. Bu yöndeki girişimlerin önümüzdeki haftalar içinde yoğunlaşması 

“bekleninelidir. Sıkıyönetim, bütünüyle demoxratik-ilerici emekçi halk güçlerine yönelik baskı uygulamalarıyla faşist güçlerin girişimlerini kolaylaştıran bir mekanizma olarak çalışmaktadır. 
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DUNYADA eşine az rastlanır ilerici-demokrat aydınlarımız var! Bütünüyle açığa çıkmış gerçeklere iğ arı halde, 


men ve işin kötüsü kendileri de İ hala sıkıyönetimin faşistlerin üzerine gidebileceğini, 


bu yüzden karşı çıkılmaması gerektiğini ileri sürebiliyorlar. Cumhuriyet gazetesi bilinen tutumunu sürdürerek, sıkıyönetimi destekleyen bir yayın çizgisi izliyor. İlhan Selçuk, sıkıyönetime karşı çıkan gençlere alaylı alaylı, "sıkıyönetim kalkarsa Maraş'ta zavallı halkı sen mi koruyacaksın" diye çıkışıyor! Sıkıyönetim, gerçekte kimi koruyor ve kimleri cezalandırıyor? 
Yoksa Maraş halkını şu İstanbul'daki lise öğrencileri ya da sol yayın organları katletti de, bizim haberimiz mi yok?! Faşist çeteler en çok bu aydınları korkutmuş ki ne söylediklerini bilmez hale gelmişler. 

Kendileri de inanmadan yazıyorlar. Aman, oyuna gelmeyin, bakın faşistler kurnazlık ediyor; pusuya yatıyor, siz de kıpırdamayın, birşey yapmayın. Belki sıkıyönetim faşistleri ezer! Bu söylenenler, belirli bir çıkış yolu g laf olsun diye söylenmiş boş kuruntulardır. Sözde bir taktik olarak önerilen eylemsizlik, sıkıyönetimin baskı uygulamalarına Karşı çıkmama, ve demokratik haklardan vazgeçme, faşist güçlerin inisiyatifinde bir açık faşizme davetiye demektir. Maraş halkı, faşist çetelere yeterince karşı çıkmadı da, sıkıyönetim önlenebildi mi? 

Dün, Ecevit hükümetinin getirdiği baskı uygulamalarına, “sivil sıkıyönetime" karşı yeterince mücadele edilmemesi sıkıyönetimi getirmiştir. Bugün, sıkıyönetimin baskı uygulamalarına karşı mücadele edilmemesi, gelişmenin "mantıki" sonucuna ulaşmasına seyirci kalmak demektir. Sıkıyönetim ilanını önlemenin yolu, dün Ecevit hükümetinin sağ-teslimiyetçi ve dengeci politikalarına şiddetle karşı çıkmaktan; 'anarşi" hikayelerini ve denge politikalarını bir yana bırakması ve faşist güçlere karşı mücadele etmesini sağlamaya çalışmaktan geçiyordu. (Devrimcilere akıl öğretmeye çalışanlar o zaman ne yaptılar?). Bugün de, Türkiye' nin, emekçi halktan yana herkesin yokedileceği bir açık faşizmin karanlığına gömülmesini önleyebilme- nin yolu da, sıkıyönetimin bütün baskı uygulamalarına karşı kararlılıkla mücadele etmekten geçer. Devrimcilere akıl veren baylar şunu iyi bilsinler ki, sıkıyönetimin baskı uy; a karşı mücadele etmeyen kişiler, demokrat adına bile layık olamazlar. 

Ecevit, sıkıyönetime karşı çıkan solcuları "şaşkın ördeğe" benzetiyor. Sıkıyönetimi destekleyen sağcılar da pusuya yatan "kurnaz avcıya"! Ona kalırsa, şaşkın ördek olmamak için, sıkıyönetimi alkışlamak gerekli. ("Bizi ne güzel eziyorlar' diye herhalde!) 

Peki, Ecevit'in rolü ne? Herhalde o da kendisini "çok kurnaz" bir avcı olarak görüyordur. Öyle "'kurnaz" bir avcı ki, kurt sürüsü kuzuların yarısını yemiş, bizim avcı, (kurtlar, avcı olduğunu anlamasın diye!) 
tiregi omuzundan indirmiyor ve kuzu taklidi yapıyor! 


4 


“SIKTYÖNETİM anayasal bir kurum"'dur denilerek, sıkıyönetime karşı çıkan sol dergiler kapatılıyor. 
Sıkıyönetim "anayasal bir kurum" ise, ona karşı çıkmak da vazgeçilmez demokratik görevdir. 

Bugün ülkemizin bir açık faşizme doğru sürüklenmesine karşı mücadele etmek için, oligarşinin Ecevit hükümeti eliyle yürüttüğü baskı uygulamalarına karşı bütün demokratik ve ilerici güçlerin etkili ve yaygın bir şekilde mücadele etmeleri zorunludur. Bugün faşist güçler solun belirli kesimlerini tecrit ederek önce 


İşçiler faşizme karşı görev başına! 
DISK, faşizme karşı görev başına! 


Türkiye yeniden ve hızla karanlık bir döneme doğru sürüklenmektedir. Aylardır-yıllardır sürdürülen faşist cinayet ve katliamların Maraş katliamıyla en üst noktaya ulaşmasından sonra ilan edilen sıkıyönetim adım adım koyu bir baskı sistemi oluşturmaktadır. 


Bu baskı ve saldırıların sadece başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halklarımıza yönelik olduğuna şüphe yoktur. 


Bütün bu gelişmeler karşısında ülkemizin en güçlü işçi örgütü olan DİSK ne yapmaktadır? Maraş katliamı 5 dakikalık bir saygı duruşu ile geçiştirilmiş, sıkıyönetimin baskı uygulamalarına karşı hiçbir tepki gösterilmemiştir. 
Daha şimdiden grevlerin yasaklanması girişimleri başla- 


mışxen DİSK üst yöneticileri, olayları sessizce seyretmektedirler. Yeni vergi kanunlarının çıkarılması talepleriyle uğraşmaktadırlar. Sıkıyönetimi destekleme anlamında demeçler vermektedirler. 


DİSK yönetimi "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" düşüncesiyle mi davranıyor? İşçi sınıfının ve ilerici-devrimci halk güçlerinin bütün ekonomik-demokratik hakları birer birer gasbedilirken, olan biteni sessizce seyrederek kendi mevkilerini korumayı mı (ya da koruyabileceklerini mi) düşünmektedirler? 


Ülkemizdeki gelişen olaylar en başta işçileri ilgilendirir. 
Bütün işçiler, işçi örgütleri, sıkıyönetime ve her türlü baskı girişimlerine karşı kararlılıkla direnmelidirler. Fa- 


o kesimi ezmeye çalışıyorlar. Zaten aylardır “bireysel terörizm", "şiddet eylemciliği" ve "anarşi" edebiyatlarıyla bunun politik çalışmasını yaptırmışlardır. Bugün de hala birçok sol çevre ve kuruluş, baskı uygulamalarına karşı çıkmamakla bu politikaya ortak olma- ya devam etmektedirler. Kimse, bu aptallığı terketmek için sıranın kendisine gelmesini beklememelidir. 
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DEVRİMCİLER, emekçi halklarına karşı sorumluluklarını herşeyin üzerinde tutarlar. Bu sorumluluğun gerekleri neyse sonuna kadar uyacaklardır. 

Halkımıza karşı sorumluluğumuz, bugünkü koşullarda sol görünümlü bir hükümet eliyle yürütülen baskı uygulamalarına, uygun yöntemlerle, yaygın ve etkili bir şekilde mücadele edilmesini gerektirir. Bu görevi yerine getirmeyenler, halkın davasına sahip çıkamayanlar, onun güven ve desteğine asla sahip olamazlar, 

Öte yandan, bugün için açık faşizme geçişi önlemeye yönelik bir mücadele olarak biçimlenen bugünkü mücadele, bir anlamda bir açık faşizm dönemindeki mücadelenin daha kompleks şekillerine geçiş anlamma da gelmektedir. Devrimciler bugünkü resmi-sivil her türlü faşist baskı ve saldırılara bütün güçleriyle direnirlerken, halka karşı sorumlu tutumlarını sonuna kadar sürdüreceklerdir. 

Burada özellikle vurgulanması gereken, hesapsız kitapsız bir eylem anlayışının sözkonusu olmadığıdır. 
Amaçlar belirsiz, sırf eylem yapmış olmak için, bazen de bir rekabet aracı olarak, eylem yapma anlayışına düşülmemelidir. Mücadele, daima somut-siyasal hedeflere yönelik bir çizgi izlemelidir. Doğru siyasi hedeflere yönelen, etkili ve yaygın ve disiplinli bir eylem çizgisi: Özellikle bugün için, gerekli olan budur. 

Bu noktada, tekrar hatırlatılmalıdır ki, bugünkü koşullarda, Ecevit hükümetinin baskı uygulamalarına karşı mücadele, bir açık faşizme geçişe karşı mücadele doğrultusunda kavranılmalıdır. Bunun anlamı, özellikle sivil faşist güçlere karşı mücadelenin gündemden kalkmadığıdır. Bugüne kadar ki mücadele ve direnme çizgimizin kararlılıkla sürdürülmesinin zorunlu oldugudur. Sıkıyönetim geldi diye faşistlerin saldırılarını durduracaklarını sananların yanıldıkları anlaşılmıştır. 
Resmi ve sivil faşist terör birbirini tamamlayacak şekilde sürdürülüyor. 

Faşist güçler, ülkenin belirli bölgeierinde —özellikle güneydoğu sıkıyönetim bölgesinde (Elazığ-Maraş-Malatya-vb.)— hakimiyet kurmaya yönelik çabalann: sıkıyönetim koşullarında yoğunlaştıracaklardır. 
Önceki faşist katliamlar, bir yönüyle, o bö i ilerici halk kesimlerini göçe zorlama ve bu yolla o bölge- | leri bütünüyle egemenlik altına alma amacına da yönelikti. Şimdi bu yöndeki çabaları yoğunlaşacaktır. Bu noktada devrimcilere düşen görevler son derece önemlidir, 

Halkımızın eski bir özdeyişi vardır; "düşmana yurt vermektense sırt (can) vermek yeğdir." 

Şimdi bu özdeyiş, bütün bu bölgelerde bir mücadele sloganı olmalıdır. 


BİR DEVRİMCİ YOL'CU DA 


şizme karşı direnmeyen kişi ve kuruluşlar ne ilerici adına ne de işçi örgütü adına layık olamazlar. İşçi sınıfına karşı tarih önünde en ağır bir sorumluluk altına girerler, ve bunun hesabı mutlaka sorulur. 


Bütün işçiler, başta DİSK olmak üzere, bütün işçi kuruluşları, sıkıyönetim kanalıyla gündeme getirilen bütün baskılara karşı kararlı ve etkili bir şekilde direnmelidirler. Mevcut ekonomik-demokratik hakların ortadan kaldırılmasına karşı, uygun yöntemlerle mutlaka yaygın ve etkili bir şekilde mücadele edilmelidir. Faşist güçlerin lehine gelişmeleri önlemek, elimizdeki direniş mevzilerini korumak ve yeni direniş mevzileri oluşturmak için mücadele edilmelidir. Faşist güçlerin tertiplerini boşa çıkarmak için, sıkıyönetimin kaldırılması için, faşist güçler- den hesap sorulması için mücadele etmek gerekmektedir. 


Bu görevleri yerine getirmeyenler işçi adına layık değildir. Bu görevlere sahip çıkmayanlar işçi temsilcisi adına layık değildir. 

İşçiler, faşizme karşı görev başına! 


DİSK, faşizme karşı görev başına! 
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Balgat katliamı sanığını 


Aşağıda bir faşistten ele geçirilen bir mektubu yayınlıyor 


Çok kıymetli Kadıhasanoğlu, Ailesi 


Ablam ve Celali'n sizi ziyaret etmesinden sonra mektup yazıyorum, kusurumu Affedin Affetmek büyüklere mahsustur. Abi ben balgat olayından sonra duramadım ya hapishaneye yada mezara gidecektim. Askere gitmek hem istirahat etmemi hemde biraz uzak kalmamı, ismimi unutturmak için iyi oldu gerçi davamı Türk-İslam davasını her yerde sürdüreceğim ve sürdüreceğiz. Abi zaten gerçekleri görüyorsunuz Daha fazla izah etmeme gerek yok... 


Abi beni soracak olursanız yanlız kominist subay ve erlerle aram açık başka bir durum yok. 


Beni burada belki ismini duymuşsunuzdur. Burhan poturna isimli yüzbaşı ve Albaylar koruyor. 


Burhan Potuma Deniz Gezmişleri asan kişi o zaman mamak Askeri ceza evi komutanıydı. Abi iş hayatında ve davanda başarılar diler ellerinden öperim. Selamlar, 


olmanız ve vatana ve Türk milletine faydalı evlatlar yetiştirmendir. Nurayın O.D. 
T.Ü. mimarlığı kazanmasına çok sevindim. fakat orada kişiliğinden ve kendi kenliğinden hiç bir şey kaybetmemesini Allah'dan dilefim. başarılar. 


Nurhayat'ın durumunu bilmiyorum okul açıksa Dikkatli olsun çünkü durumlar açık, onada başarılar dilerim. 


Ziya nasıl büyüdümü onu tam bir ülkücü görmek isterim ama benim gibi fazla açılmasın çünkü şimdi Türk ülküsü için çalışmak ve Türküm demek suç. Selam eder gözlerinden öperim. 


Selamlar 
Tann Türkü Korusun ve Yücelitsin. 


Cemil Aydın Kadıhasanoğlu 


(imza) 
Cevap atarsanız memnun olurum. 


Yenge Nurhayat'ın okulu “3 kerhangi bir terslik olursa Ahmet Işır is.» ukadaşımı görürsünüz. Gece kimya bölümünde oku- 


Yzb. Burhan Poturna Koruyor 
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18.12.1978 
Doğudaki Milliyetçi Hareketin başarıya ulaşması için şunlar yapılmalıdır. 


1. Halktan evvel gençliğe eğilmeli ve gençliği kazanmanın yolları aranmalıdır. Bu- da yıllardan beridir basiretsiz idarecilerimizin ihmalkarlığı ve bu kanıyı yok edici hareketlerde bulunmalı. Doktirinimiz açıklanmalıdır. Bu söylediklerimiz Kürtçülüğü önemsemeyip ekonomiye önem verenler için yapılmalıdır. Kürtçülüğe önem verip yıllardan beridir kendilerine ayrı bir millet oldukları şuuru verme tahrikleri yok etmek için de TV'de haftada 1-2 saat Türk tabiri dersleri başbuğ tarafından verilmeli ve kürtlerin 
oğuz boyundan geldikleri bir kere daha ispat yoluna gidilmelidir. Bu aynı zamanda 23 
Haziran Albayın Diyarbakır'a gelişi sırasında sebebiyet verdiğini tahmin ettiğim iftira 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SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ 
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“ yoluyla Hürriyet Gazetesi tarafından yazılan şu sözleri (İki Albay Tarafından yalanlandı.) "İkinci moskovaya gidiyorum" Orta asyada benim esir kardeşlirim dururken ben kürtlere kardeş demem" gibi sözlerinde ve namussuz bölücü işbirlikçilerin yüzüne vurulacaktır. Buna bağlı olarak MIT onlara hizmet eden Propoğanda afişlerini basan matbaaları tespit etmek Kürtçe doldurulan bant ve plakları yasak Müsaade edilmemelidir. Ayrıca Diyarbakır gibi koministlerin ve MTTB'nin kuvvetli bizim zayıf olduğumuz yerlerde M'TTB.ye sızmalar yapılıp halkın seviyesine kolayca inebilen MTIB teşkilatı vasıtasıyla halka koministleri karşı karşıya getirip halktan onlara karşı bir nefret uyandınp bizim çalışmalar gizli yapılmalıdır. Köylere sızan koministlere karşı propoganda elâmanlarımızı gönderip köy odalarında veya köy ileri gelen birinin evinde tartışmalar yapılmalı ve din açısından mümkün olduğu kadar halkın gözüönünde küçük düşürülmelidir. Yukarıda önerilerimizi misal olarak şunu verebilirim. Bundan bir hafta evvel Diyarbakırda meydana gelen olaylarda MTTB teşkilatını halkı galeyana getirip Tıp Fakültesinin basılması ile daha sonra geri çekilen halkın yerine Polisle Koministler aralarında çatışma olmuş ağır yaralanan üç kişi biri ölmüştür. Halk arasında Milliyetçi Hareketin gelişmesi için herşeyden evvel toprak reformu uygulaması yapılmalıdır. ki 
halk arasında başarıya ulaşmasına imkân yoktur. İşte Urfa misali Diyarbakırda da 600 
seçmeni olan bir köyün en ileri geleni toprak reformu yapıldığı takdirde Ülkü Köyü kuracağını bizzat belirtmişti. Son koministlerin yaptığı kuvvetli bir proganda da şudur. 
“Ağalığa karşıyız yok bilmem herkese toprak Car Curt“ ve her yaptıkları mitingin ağırlığını bu tür konuşmalar teşkil etmektedir. Şehrin ileri gelenlerinin üzerinde Durulmalıdır. (Doktirini bilmeseler dahi) Meselâ durumunu bildiğin bir Diyarbakırda Hasan DEĞER 23.6. olaylarından evvel MHP ye geçmek istemekteydive Albay bunu kabul etmişti. Şuanda aynı durumda 8-10 bin civarında oyu olan Şeyh Eşref CENGİZ bulunmaktadır. Yalnız MTTB.nin yapacağı hareketlerle kalmamalıyız. Çünkü aynı değer- de fırsatlar elimize geçmektedir. Meselâ Karakaya barajının temelinin atılması sırasında Diyarbakır'a gelen Başbakan Süleyman DEMIREL Karakaya barajının temelini atmak üzere Diyarbakır'a gelişi sırasında AP.li Abdullatif Ensari'nin en az 1000 silahlı adamı- nın şehirde mevcuttu Planlı bir şekilde CHP.ye yapacağımız saldırı bunları koministlerle Karşi karşıya getirecektiki bunun neticesini söylemeye sanırım lüzüm yok seminerler dışında bilhassa 1 ve 2 nci sınıftan tesbit edilecek 2-3 kişi durumları göz önünde bulundurularak elit gurup teşkil edilecek ve bunlar devamlı asistan Abilerimiz tarafından yetiştirildiği takdirde bu kişiler de oda sohbetleri ile hem kendi bilgilerini geliştirmiş olacak ve hem de diğer arkadaşlarımızı yetiştirmiş olacaklardır. (Bu mevzuda hakkı Şafakses'e başvurulmuş idi) şeklindeki yazı Trabzon Valiliğinin 29.11.1978 gün ve 3480 
sayılı yazılarından bildirilmiştir. 

Gereğini önemle rica ederim. 
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